
BALIKPAPAN

hun troepen aan weerszijden van Balikpapan aan land. I Overste van den
Hoogenband achtte een verdediging van de plaats, waar alles wat voor
de vijand van belang kon zijn vernield was, zinloos, kreeg van het
Algemeen Hoofdkwartier te Bandoeng telefonisch machtiging, Balikpa-
pan te verlaten, wilde dat doen langs de toevoerweg waaraan de evacu-
atiebarakken lagen, maar vernam spoedig dat die weg door japanners.
afgesneden was, zodat hem niet anders restte dan zich met zijn militairen
(van wie de Menadonezen door hun gezinnen werden vergezeld) door
het terrein te begeven naar het pompstation van Balikpapan waar zich
militaire magazijnen bevonden. Wij komen op van den Hoogenband en
de zijnen terug.

*

Enkele weken na de verovering van Balikpapan, vermoedelijk op de zaste
februari, voerden de japanners het dreigement uit dat zij Colijn en
Reinderhoff hadden laten overbrengen: Alle Europeanen die hun in
handen waren gevallen en die ten tijde van de vernielingen in Balikpapan
aanwezig waren geweest: de twee ter plaatse gebleven bestuursambtena-
ren, de inspecteur van politie, een officier van gezondheid (tevens verte-
genwoordiger van het Rode Kruis), acht patiënten uit het ziekenhuis, een
plaatselijke predikant, drie priesters, enkele ingenieurs en een grote groep
krijgsgevangenen, bij elkaar acht-en-zeventig personen, werden naar een
plaats op het strand gebracht en de inheemse bevolking van de nabijge-
legen wijk werd opgetrommeld om te zien wat daar zou geschieden. In
die wijk was in inheemse kledij een Indische Nederlander ondergedoken
die de nacht tevoren uit het hospitaal was ontsnapt. Hij zag dat de twee
bestuursambtenaren onthoofd werden, en dat daarna de zes-en-zeventig
anderen tot hun borst de zee werden ingedreven waar zij één voor één
werden doodgeschoten. De oudste van de drie priesters sprak op de
japanners in, trachtte zijn lotgenoten te troosten en zegende hen totdat
hem ook zelf een kogel trof. De Japanners lieten de lijken in het water
drijven.

I De Japanners hadden op Tarakan twintig inheemsen gerecruteerd die Balikpapan
goed kenden en die zich bereid hadden verklaard, aldaar ter vergemakkelijking van
de landingen bij verrassing de verlichting van het havenfront aan te doen. De twintig
werden in de avond van de z jste met een bootje aan land gezet maar wij nemen aan
dat hun opzet niet sla-agde doordat de electrische centrale was vernield. .


