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*

Tussen Tarakan en Balikpapan liggen (zie kaart XIV op pag. 816) de
plaatsen Boelongan, waar zich, gelijk eerder vermeld, een zendstation
van het Binnenlands Bestuur bevond, Beraoe, waar de KPM haar steen-
kolenmijn exploiteerde, en Samarinda, niet ver waarvandaan de meeste
voor Balikpapan bestemde aardolie werd opgepompt.

Samarinda, waar het brede deltagebied van de Mahakam begint, werd
op 2 februari door de Japanners van Balikpapan uit bezet. Het kleine
Knil-detachement was toen via de rivier het binnenland ingevaren. Vijf
ter plaatse achtergebleven Nederlanders werden door de Japanners ge-
dood, onder hen vier bestuursambtenaren die, na ernstig te zijn mishan-
deld, onthoofd werden, eerst drie, een maand later de vierde. Het
Knil-detachement werd steeds kleiner doordat inheemse militairen er
vandoor gingen. De overblijvenden wisten enkele Japanse aanvallen af
te slaan maar toen de Japanners geblindeerde landingsboten gingen
gebruiken die kleine kanonnen aan boord hadden, moesten zij met hun
slechts met mitrailleurs bewapende vaartuigen stroomopwaarts uitwijken.
Op 9 maart bereikten zij het vliegveld Samarinda II dat toen door
ongeveer vijfhonderd Knil-militairen werd verdedigd. Het vliegveld was
overigens niet langer in gebruik: het was op 24 januari door de Japanners
ontdekt en een dag daarna tweemaal zwaar gebombardeerd; het Alge-
meen Hoofdkwartier had toen de er nog gestationeerde vliegtuigen
teruggetrokken maar had de bezetting van het vliegveld gehandhaafd,
zulks in de verwachting (er waren immers duizend Amerikaanse jagers
toegezegd) dat het later opnieuw in gebruik genomen kon worden.

De vliegveldcommandant en de uit Samarinda afkomstige detache-
mentscommandant besloten, gehoord het algemene capitulatiebericht
van het Knil, om zich aan de Japanners over te geven. Zij lieten zich
daartoe met de meesten van hun manschappen de rivier afzakken naar
Samarinda, maar omstreeks vijftien Knil-militairen wilden de strijd
voortzetten en gingen verder stroomopwaarts de Mahakam op. Begin
juni wisten de Japanners hen te vinden: op twee na werden de vijftien
door de Japanners doodgeschoten - die twee konden zich met hulp van
Dajaks schuilhouden totdat zij in april '43 door dezen aan de Japanners
werden uitgeleverd die hen in leven lieten.

In ditzelfde gebied werd de bestuursambtenaar van Longiram (zie kaart
XIV op pag. 816) die, een zijrivier van de Mahakam volgend, met enkele
Knil-militairen het binnenland ingetrokken was, midden '42 genoopt,


