OOST-BORNEO

bescherming bij de Dajaks te zoeken; die leverden hem en de zijnen aan
de Japanners uit. Allen werden afgemaakt.

In Boelongan landden de Japanners op 17 of 18 februari. Enkele Knil-
militairen sneuvelden, de overigen bereikten na een zware tocht die
weken duurde, via de rivier de post Longnawang bij de grens van
Brits-Borneo (zie kaart XIV) waar zich enkele uit dat gebied afkomstige
Britse en Amerikaanse vluchtelingen bleken te bevinden. Op die post
bleven vermoedelijk ca. negentig blanken (militairen én burgers) en
vijf-en-dertig inheemse Knil-militairen bijeen. In augustus ’42 werd de
post door de Japanners overvallen: eerst werden alle blanke mannen en
één Ambonnese militair van het leven beroofd, een maand later alle
vrouwen en kinderen.

Beraoe, de plaats met de steenkolenmijn, werd niet door de Japanners
bezet. Er bevonden zich ruim twintig Europese burgers, een groot aantal
mijnwerkers (Javanen en Menadonezen) en ca. veertig Knil-militairen
— bij die veertig voegden zich nog enkele tientallen die van Tarakan uit
naar Boelongan hadden weten te ontkomen. Na het bericht van de
algemene capitulatie van het Knil werd besloten zich over te geven: er
werd een boodschapper naar Tarakan gezonden en de vervolgens ter
plaatse verschenen Japanners voerden alle Knil-militairen naar Tarakan
en zetten de Nederlanders in Beraoe gevangen.

Wij keren nu terug naar de twee groepen die te voet Balikpapan hadden
verlaten: overste van den Hoogenband met een deel van zijn detache-
ment, sommigen door hun vrouwen en kinderen vergezeld, en de groep
van de niet per vliegtuig afgevoerde leden van het vernielingscorps.
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