
'ABDA-COMMAND'

Gelijk vermeld, wenste van den Hoogenband in eerste instantie het
pompstation van Balikpapan te bereiken waar zich militaire magazijnen
bevonden; hij wilde er voorallevensmiddelen ophalen. Naar die maga-
zijnen op weg, hoorde hij dat ze al door de Japanners waren bezet. Hij
besloot vervolgens dwars door het oerwoud naar het gebied van de
Mahakam te gaan, waar fourageren mogelijk zou zijn en waar het
vliegveld Samarinda II lag - de bij hem zijnde vrouwen overtuigde hij
ervan dat zij met hun kinderen beter naar de barakkenkampen konden
terugkeren omdat de voettocht voor hen te zwaar zou zijn. Zij die er aan
gingen deelnemen, ca. vijfhonderd van de zevenhonderd militairen met
wie van den Hoogenband Balikpapan had verlaten, hadden slechts hun
militair noodrantsoen bij zich: twee blikken nassi goreng ; naar de Maha-
kam onderweg, werd in een depot van de Hollandse Beton Maatschappij
die het noordelijk deel van de autoweg Bandjermasin-Samarinda aan-
legde, nog ISO kg rijst gevonden. 'De rijst' ,aldus een verslag,

'wordt iedere dag eerlijk verdeeld, per man een handvol gekookte rijst, dat we
kruiden met wilde spaanse peper en de kern van een stekelige palmsoort.
's Morgens om zes uur zijn we al op pad, 's avonds om vijf uur moeten we bivak
maken, voor vijfhonderd man met drie klewangs. Kapitein Bickart ' loopt voorop
en kapt de weg. Steeds noordwaarts trekken we, dwars over waterscheidingen,
langs rivierbeddingen, struikelend en glijdend, tot ons middel in het water, steeds
in het somber-groene oerwoud. We klauteren tegen watervallen op en balanceren
over boomstarnmen die jaren geleden door stormen geveld zijn en als brug dienst
doen over kloven en spleten ... Onze uniformen hangen aan flarden, muskieten
en bloedzuigers vergasten zich aan ons bloed. De regen zeurt, om van tijd tot
tijd over te gaan in een tropische plensbui. Alleen's nachts mogen we kleine
vuurtjes maken en drogen we onze vodden zo goed als het kan ... De oude
overste houdt zich prachtig; hij weigert zijn uitrusting te laten dragen en loopt
zijn voeten stuk. Kapitein Bickart is de ziel van. de verslagen troep ... Zijn
opgewekt humeur en onverwoestbaar vertrouwen sterkt ons en doet ons .vol-
houden. Hij vertelt ons nu, dat het in de bedoeling ligt, het beroemde 'onvindbare
vliegveld' Samarinda II te vinden dat wellicht nog Jap-vrij is. We raken de tel
kwijt en weten van dag noch datum en het inter~sseert ons ook maar matig.'?

Na negen dagen bereikte de groep een kampong waar voldoende
levensmiddelen waren; daar vernam men ook dat men op de Mahakam
boten zou vinden waarmee men Samarinda II zou kunnen bereiken. Na

, Dit was kapitein J. H. C. Bickart, zes-en-dertig jaar oud. 2 Aangehaald in C. van
Heekeren: Moord en brand, p. 182-83.


