
TERUGTOCHT UIT BALlKPAPAN

een tocht van nogmaals drie dagen werd de rivier bereikt en één dag
later, 6 februari, kwam overste van den Hoogenband met ruim tweehon-
derd man (vele inheemsen waren gedrost, enkele zieken benedenstrooms
afgevoerd) op Samarinda II aan. Van den Hoogenband en de meesten
van zijn mannen (een klein aantal werd aan het vliegvelddetachement
toegevoegd) werden met vliegtuigen naar java overgebracht.

De leden van de vernielingsploegen die naar Bandjermasin op weg
gingen: zeven-en-tachtig Europeanen en tien inheemse stafleden van de
BPM en van andere ondernemingen, hadden het voordeel dat zij aan-
vankelijk het al gekapte tracé van de weg naar Bandjermasin konden
volgen, dat zij ca. honderdveertig inheemse dragers hadden kunnen
aantrekken en dat zij een zender bij zich hadden die contact met java
mogelijk maakte, maar het tracé hield spoedig op en veel dragers gingen
er vandoor. Men hoopte in de Adangbaai prauwen te vinden maar vernam
op één dag lopen van de baai dat er al japanners waren. Er werd toen
besloten, groepen te vormen die elk op eigen gelegenheid zouden trach-
ten verder te komen. De grootste groep, die de zender bij zich had, kreeg
de raad, dwars door het oerwoud naar Samarinda II te trekken - de
voorhoede van die groep kwam er eind februari aan, na een tocht van
een maand, en werd per vliegtuig naar java overgebracht, de rest bereikte
het vliegveld op 8 maart, de dag van de capitulatie. Van de kleine groepen
die gevormd waren, wisten verscheidene aan de kust prauwen te vinden
- enkele groepjes kwamen in Bandjermasin aan, twee (maar pas na de
capitulatie) op java, een op Lombok. Er waren er echter ook wier prauwen
de japanners in handen vielen en van dezen werden sommigen dood-
geschoten. Van de vijf-en-tachtig Europeanen die Balikpapan hadden
verlaten, bleven slechts een-en-veertig in leven en geen hunner was
eerder in Bandjermasin dan de japanners.

*

Van de grootste twee plaatsen op de zuidelijke helft van Borneo werd
(zie kaart XIV op pag. 816) Pontianak eind januari door de japanners
bezet, Bandjermasin midden februari, Pontianak door troepen die eerst
in Brits-Borneo, Bandjermasin door troepen die eerst op Tarakan en in
Balikpapan aan land waren gegaan.

De territoriale commandant van het Knil te Pontianak, luitenant-
kolonel D. P. F. Mars, beschikte over ca. zevenhonderd beroepsmilitairen


