‘ABDA-COMMAND’

en honderdvijftig nauwelijks geoefende reservisten. Zijn hoofdtaak was,
het geheime vliegveld Singkawang Il te verdedigen. Eind december, toen
dat vliegveld, dat door de Japanse luchtmacht was ontdekt en gebom-
bardeerd, niet langer gebruikt werd, kwam er na een moeilijke tocht door
het oerwoud een groot deel van het Brits-Indische bataljon aan dat
Kuching had trachten te verdedigen. Nadien besloot generaal ter Poorten
dat van West-Borneo uit tegen de Japanners op Brits-Borneo moest
worden geageerd; hij zond een als zeer strijdvaardig bekend officier,
luitenant-kolonel A. L. Gortmans (zijn bijnaam was ‘Jan Oorlog’), naar
Pontianak om die actie te leiden. Zij werd geen succes, o.m. doordat de
inheemse bevolking van medewerking afkerig bleek. De Japanners ruk-
ten langs de uit Kuching komende weg snel in de richting van Singka-
wang II op — dat vliegveld werd op 18 januari grondig vernield. Gortmans
keerde naar Java terug. Op 27 januari landden de Japanners bij Pamangkat,
ca. 150 km benoorden Pontianak. De commandant van het gehavende
Brits-Indische bataljon besloot toen met zijn troepen dwars door het
tropische oerwoud de lange mars naar het bij de zuidkust van Borneo
gelegen vliegveld Kotawaringin (zie kaart XIV op pag. 816) te onderne-
men, hemelsbreed een afstand van ca. 400 km; op bepaalde trajecten
rivieren afzakkend, wist een vooruitgezonden patrouille dat vliegveld na
een tocht van bijna drie weken te bereiken. Wat van de hoofdmacht
restte, kwam in dat gebied pas in de eerste helft van maart aan; zij vond
er militaire uitrustingsstukken die er ter voorbereiding van een guerrilla
tijdig van Java waren heengebracht, maar veel van die uitrusting (brenguns
zonder magazijnen, handgranaten zonder detonatoren en verkeerde ge-
weermunitie) was onbruikbaar en zij besloot toen zich aan de Japanners
over te geven; het Knil-detachement dat er zich bevond en dat een
oorspronkelijke sterkte had gehad van ca. tweehonderdvijftig man, deed
hetzelfde.

Van Pamangkat uit rukten de Japanners eind januari Pontianak binnen
waaruit MLD-Catalina’s een-en-vijftig Nederlanders, onder wie de zieke
resident, tijdig hadden kunnen ophalen. De opmars van de Japanners
langs de kust! was nauwelijks gestoord — aan detachementen van het Knil
die de oprukkende Japanners met guerrilla-acties wilden bestoken, bleek
dat de inheemsen de voor die guerrilla voorbereide levensmiddelende-
pots hadden geplunderd; één patrouille werd door inheemsen overmees-
terd en aan de Japanners uitgeleverd. Pontianak was een-en-al verwarring

' In een van de kustplaatsen werd de BB-gezaghebber in maart ter dood gebracht.
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