
WEST-BORNEO

toen de Japanners er binnentrokken; de stadswacht en de commissaris
van politie hadden de stad verlaten, een poging tot georganiseerde
verdeling van de aanwezige rijstvoorraden was in een wilde plundering
ontaard, lichters met vliegtuigbenzine die op de brede monding van de
Kapoeas, waaraan Pontianak ligt, in brand gestoken waren, waren van
hun ankers losgeslagen en hadden gebouwen aan de oever in vlammen
doen opgaan.

Hoofdzakelijk met prauwen wist een klein aantal uit Pontianak en
andere kustplaatsen van West-Borneo afkomstige Nederlanders Sumatra
te bereiken. De weggetrokken stadswacht keerde later naar Pontianak
terug waar zich toen ook weer overste Mars bleek te bevinden.

De overste was na de val van Singkawang II de binnenlanden inge-
trokken. Zijn opdracht was tot de guerrilla over te gaan maar die achtte
hij onuitvoerbaar: een groot deel van zijn inheemse militairen was er
vandoor gegaan en van de inheemse bevolking verwachtte hij eerder
verraad dan medewerking. Op 3 maart kreeg hij per radio opdracht van
generaal ter Poorten, met de resterende troepen naar het eerder genoemde
vliegveld Kotawaringin te trekken. Daarheen op weg kreeg hij zes dagen
later te horen dat ook in de Buitengewesten de strijd moest worden
gestaakt - hij besloot toen met al zijn troepen te capituleren en keerde
daartoe naar Pontianak terug.

Die capitulatie werd geweigerd door één van zijn luitenants, J. Davijt.
In de verwachting dat de Amerikanen binnen drie maanden op Borneo
zouden verschijnen, trok deze met drie Europese onderofficieren en de
vrouwen van twee dier onderofficieren (een Ambonnese en een Dajakse)
dieper het binnenland in om, zei hij, 'de Nederlandse driekleur in het
hartje van Borneo te hijsen." Van eind maart tot begin juni wapperde
die vlag in Poetoessibau in het dal van de Kapoeas-rivier (zie kaart XIV
op pag. 816). Toen de Japanners die plaats naderden, poogden Davijt en
de zijnen, nu zes mannen en de twee vrouwen, de bovenloop van de
Mahakam te bereiken. Verdeeldheid in de groep leidde er toe dat twee
mannen zich terugtrokken. Later in '42 (het is niet zeker of dat in juli,
augustus of oktober is geschied) werden Davijt en de drie mannen die
bij hem gebleven waren, door Dajaks vermoord.
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