‘ABDA-COMMAND’

Bandjermasin, een stad met ca. zeventigduizend inwoners, die met het
oog op de vioed welke hier diep de monding van de rivier de Barito
instroomt, goeddeels op palen was gebouwd, was de zetel van de gou-
verneur van Borneo, dr. B. J. Haga. De territoriaal commandant, luite-
nant-kolonel H. T. Halkema, had ca. vijthonderd man onder zijn bevelen.
Ongeveer de helft daarvan was bij het ruim 300 km verder westelijk
gelegen viiegveld Kotawaringin opgesteld. Halkema had opdracht, Band-
jermasin niet te verdedigen maar met de gouverneur en de ca. tweehon-
derdvijftig militairen die er zich bevonden, het binnenland van Borneo
in te trekken om vandaar uit guerrilla te voeren. Die opdracht had onder
de vrouwen van zijn inheemse militairen die zouden moeten achterblij-
ven (een deel van de Europese vrouwen en kinderen was in december
naar Java afgevoerd), grote ongerustheid gewekt. Als centrum van die
guerrilla was de plaats Moearateweh uitgekozen aan de bovenloop van
de Barito en op het traject daarheen waren op drie plaatsen voorraden
opgeslagen.

Op 31 januari, een week na de Japanse landing te Balikpapan, werden
ca. vierthonderd militairen van de Sakagoetsji-brigade in de eerder ge-
noemde Adangbaai ontscheept. Zij bereikten vandaar met grote moeite
het noordelijk einde van de weg naar Bandjermasin en begonnen er aan
hun opmars. Het eerste bericht omtrent de komst dier Japanners leidde
er toe dat twee KPM-schepen naar Bandjermasin werden gezonden om
Europeanen op te halen (met het eerste schip voeren ca. vierhonderd
vluchtelingen naar Java, het aantal vluchtelingen van het tweede is niet
bekend) en dat overste Halkema last gaf, langs de gehele weg naar
Bandjermasin, d.w.z. over een afstand van 250 km, alle voorbereide
vernielingen uit te voeren. Grote opschudding ontstond onder de in-
heemse bevolking en gouverneur Haga stelde van Starkenborgh voor,
overste Halkema, die zijns inziens onbesuisd was opgetreden (hij had
met de overste steeds een slechte verhouding gehad), te doen vervangen
door een andere officier. Ter Poorten gaf op 8 februari een vervanger
opdracht zich met spoed naar Bandjermasin te begeven, waar deze, naar
gehoopt werd, op het dicht bij de stad gelegen burgervliegveld zou
kunnen landen — diezelfde dag besloot overste Halkema dat met de
vernielingen te Bandjermasin ’s avonds een aanvang zou worden ge-
maakt. Gouverneur Haga begon die avond de Barito op te varen naar
Moearateweh en een groep Europeanen volgde hem. Halkema gelastte
zijn staf en de in Bandjermasin aanwezige troepen, zich te verzamelen
op het punt, ca. 20 km van Bandjermasin, waar de Barito in zee stroomyt,
zelf ging hij, van enkele stafofficieren vergezeld, per auto naar het
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