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burgervliegveld om zijn commando aan zijn opvolger over te dragen.
Het vliegtuig met die opvolger landde niet (er woedden branden in
Bandjermasin zodat gedacht werd dat de Japanners er al waren, radio-
contact was niet mogelijk) en vloog naar Java terug. Halkema kwam toen
bij de monding van de Barito op een schip terecht waarop zich de rest
van zijn staf en een deel van zijn troepen bevonden. Aan boord ontving
hij bevel uit Bandoeng, naar het vliegveld Kotawaringin te varen — daar
aangekomen, werd hem bericht dat zijn troepen (hij had nog maar
vijf-en-zeventig man over) deel moesten nemen aan de verdediging van
het vliegveld; allen evenwel die daartoe fysiek niet meer in staat waren,
zouden per vliegtuig worden opgehaald.

Het werd in Bandoeng hoog opgenomen dat overste Halkema geen
duidelijke leiding aan zijn troepen had gegeven; een vliegtuig haalde
ook hem en zijn stafofficieren op en hem werd op Java meegedeeld dat
hij berecht zou worden door het Hoog Militair Gerechtshof.!

Het enige Knil-detachement dat naar Moearateweh althans onderweg
ging, was het detachement dat zich bij het burgervliegveld van Bandjer-
masin bevond. Het verzamelde zich samen met de Stadswacht en een
aantal burgers op een punt in de delta van de Barito, waar de detache-
mentscommandant evenwel constateerde dat talrijke inheemse militairen
gedeserteerd waren. Inheemse roeiers voor de tocht de Barito op kon hij
niet vinden — hij besloot met een kleine kustvaarder de Javazee over te
steken en kwam na zes dagen varen met het hele gezelschap: ca. honderd-
tachtig personen, onder wie twintig vrouwen, op Madoera aan. ‘De tocht’,
aldus later een der vrouwen,

‘was een ellende . . . Bijna al die dagen in dezelfde houding gezeten, zonder eten
en zonder water. Lopen was uitgesloten, daar was de boot te vol voor ... De
motor (was) niet al te best en weigerde nogal eens dienst. Een klein zeil moest
soms uitkomst bieden ... Het was ruw weer en als de boot naar bakboordzijde
overhelde, kropen de soldaten naar stuurboord en omgekeerd. Er moest geregeld
gepompt worden, ik had met de jongens te doen ... We hadden hevige regens
en dan weer gloeiende zon. Als het regende, probeerden we wat water in onze
handen op te vangen. We werden doornat en ijskoud . .. In het ruim waar onder
meer de nonnen lagen, hing een walgelijke lucht van braaksel.’?

Het gevolg van dit alles was dat gouverneur Haga in Moearateweh™

' Het hof kwam daartoe op 27 februari te Bandoeng bijeen, twee dagen voor de
Japanse landingen op Java; de zaak werd niet afgehandeld. 2 Aangehaald in C. van
Heekeren: Helden, hazen en honden, p. 171—72.
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