HET VLIEGVELD KENDARI VALT

Op diezelfde 24ste januari waarop een deel van de Sakagoetsji-brigade
Balikpapan veroverde, gingen Japanse mariniers die de Minahassa hadden
bezet, op Celebes aan land op een punt dat in militair opzicht van groot
belang was: Kendari (zie kaart XIII op pag. 811). Er lag daar een groot
vliegveld waar de Japanners onmiddellijk bommenwerpers zouden kun-
nen stationeren waarmee zij de Javazee, Java, de Kleine Soenda-eilanden
en de Molukken zouden kunnen bestrijken.

Het vliegveld werd verdedigd door een Knil-detachement van ca.
vierthonderd man. De opzet was dat de ene helft van het detachement
een landing op de kust bij de plaats Kendari zou trachten af te slaan en
dat de andere helft het op ca. 20 km landinwaarts gelegen vliegveld zou
verdedigen, eventueel tegen luchtlandingstroepen. Mislukte de verdedi-
ging, dan dienden de gebouwen op het vliegveld vernield te worden en
moesten de troepen overgaan tot de guerrilla waartoe zij zich in Amba-
kari, ca. 100 km van de kust, dienden te verzamelen; dat punt, waar een
guerrilla-hoofdkwartier was ingericht, was niet aan alle ondercomman-
danten meegedeeld.

Het vliegveld Kendari werd op 13 januari door Japanse bommenwer-
pers aangevallen. De materiéle schade was gering maar het grootste deel
van de inheemse artilleristen (er stonden twee stukken luchtafweerge-
schut) deserteerde de volgende dag. Ca. dertig man werden uitgezonden
om hen op te sporen. Van 15 januari af werd het vliegveld bijna dagelijks
gebombardeerd. De schade werd groter doch het luchtafweergeschut,
waarvan de bemanning was aangevuld met mitraillisten die tot hun
teleurstelling hun mitrailleurs hadden moeten afstaan (die waren naar
Java overgebracht), bleef in actie.

In de nacht van 23 op 24 januari ging een regiment Japanners geheel
onverwachts even benoorden Kendari aan land. De bij de landingsplaats
gelegen kleine eenheid van het Knil kon de troepencommandant op het
vliegveld, kapitein E. G. T. Anthonio, niet waarschuwen doordat er nog
geen telefoonverbinding was. Het eerste dat de kapitein hoorde, was dat
Japanse vlooteenheden voor Kendari lagen. Hij reed er heen en kon niet
meer naar het vliegveld terugkeren omdat boven de weg naar het veld
Japanse jagers vlogen. Binnen enkele uren bevonden zich Japanse troepen
ten westen van het veld. In Kendari gaf kapitein Anthonio de er zich
bevindende ca. tachtig militairen (vele inheemsen waren gedrost) op-
dracht, in twee groepen met een boog naar het noorden door het terrein
naar Ambakari te trekken — één groep verdwaalde en viel in Japanse
handen (twee Europese onderofficieren werden onthoofd), de andere
groep waarbij zich kapitein Anthonio bevond, had Ambakari nog niet
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