‘ABDA-COMMAND’

bereikt toen zij het (onjuiste) bericht vernam dat de Japanners daar al
waren. Kapitein Anthonio besloot toen via Ambakari naar zuidwest-
Celebes onderweg te gaan waar hij misschien Makassar en anders het
punt waarheen het garnizoen van Makassar zich eventueel teruggetrokken
had, zou kunnen bereiken.

Op het vliegveld ontstond op de 24ste januari een paniek waartegen
de vliegveld-commandant, kapitein F. B. van Straalen, niet opgewassen
was. De technische outillage kon men vernielen maar van de grote
voorraad bommen ging maar een klein deel de lucht in. Een half uur na
de vernieling was het vliegveld in Japanse handen. Van de kleine groepjes
militairen die wisten te ontkomen, slaagde een er in, de zuidkust te
bereiken vanwaar het sterk gedund (vele inheemse militairen waren
gedeserteerd) naar Timor overstak. Een tweede groepje dat het verzamel-
punt Ambakari kende, trok daarheen en trof er kapitein van Straalen aan
die toen ca. zestig militairen bij zich had, onder wie de dertig die eerder
uitgezonden waren om de gedeserteerde artilleristen op te sporen — van
ca. dertig anderen die een andere route naar Ambakari hadden gevolgd,
was de helft onderweg verdwenen om zich te begeven naar het kampe-
ment van de vrouwen der inheemse militairen.

In totaal kreeg kapitein Anthonio een man of negentig bijeen. Een
deel hunner wist de Japanners bij twee gelegenheden verliezen toe te
brengen, maar op 26 februari kreeg de kapitein per radio opdracht van de
territoriaal commandant Celebes, kolonel M. Vooren, zich aan te sluiten
bij de Knil-troepen op Zuidwest-Celebes, die inmiddels Makassar had-
den verlaten. Kapitein Anthonio wist zijn manschappen bijeen te houden,
marcheerde met drie kolonnes naar de Golf van Boni (zie kaart XIII op
pag. 811), stak die Golf met prauwen over en kon zich op 18 of 19 maart
in Enrekang melden bij de man die leiding moest geven aan de guerrilla
op Celebes: overste Gortmans.

Op Kendari, op 24 januari vrijwel zonder verliezen veroverd (in totaal
waren twee Japanse militairen gewond), streken op de 25ste vijf-en-
twintig Japanse jagers, op de 26ste zeven-en-twintig bommenwerpers
neer.

Makassar was de zetel van de gouverneur van de Grote Oost en van de
al genoemde territoriaal commandant, kolonel Vooren. Onder deze
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