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dienden in Makassar ca. duizend militairen, ca. de helft beroepsmilitairen,
elders op Zuidwest-Celebes nog ruim tweehonderd beroepsmilitairen.
De kolonel ging er van uit dat hij de kust bij Makassar niet kon
verdedigen en had besloten zich, zodra nodig, in het binnenland terug
te trekken en van daaruit de guerrilla in te zetten. In Enrekang had hij
daar een depot voor laten inrichten en op een van de wegen daarheen
had hij bij Tjamba, ca. 80 km ten noordoosten van Makassar (zie kaart
XIII op pag. 8II), in een smal, diep ingesneden dal, een stelling laten
aanleggen. Uit Java was hem overste Gortmans toegezonden die, na zijn
vergeefse poging om op West-Borneo guerrilla-operaties te organiseren,
opdracht gekregen had, het op Celebes de Japanners zo lastig mogelijk
te maken. De overste begon met in Enrekang ca. vierhonderd inheemse
militairen (in het voorafgaande niet meegeteld) voor de guerrilla op te
leiden.

Eind januari werden uit Makassar alle Europese vrouwen en kinderen,
voorzover niet naar Java vertrokken, en de vrouwen en kinderen van de.
inheemse Knil-militairen naar twee bergplaatsjes ten oosten van Makas-
sar geëvacueerd: Malino en Pakato I, waar kolonel Vooren kampen voor
hen had laten inrichten. Korte tijd later, 9 februari, kwam de verwachte
Japanse invasie: onder dekking van een sterk Japans marine-eskader (één
Japanse torpedobootjager werd door een Amerikaanse onderzeeboot tot
zinken gebracht) werden ca. achtduizend man even bezuiden Makassar
aan land gezet. Een sterk japans detachement ging onmiddellijk naar
Makassar onderweg - de wacht op de brug die bezuiden de stad over de
rivier lag, liet zich overmeesteren zodat de brug niet opgeblazen werd,
maar de inheemse kort-verband-compagnie die even benoorden de brug
positie had gekozen, bracht de Japanners verliezen toe. Als wraak daar-
voor werden de militairen van de brugwacht met hun beenwindsels drie
aan drie aan elkaar gebonden en van de brug de rivier ingeworpen.

Het succes van de compagnie kort-verbanders werd niet uitgebuit: de
onder kolonel Vooren dienende troepencommandant gaf opdracht, Ma-
kassar te ontruimen en zich 20 km noordwaarts terug te trekken - de
kolonel maakte daar een nog verdere terugtocht van: naar de Tjamba-
stelling. In die stelling richtten de Knil-troepen zich in voor hun verde-
diging. Ongeveer een week later ontving kolonel Vooren er een ultima-

1 Op 3 februari werd nog een door twee marinevaartuigen geëscorteerd KPM-schip
naar Makassar gezonden om er de achtergebleven Europese vrouwen en kinderen op
te halen maar het schip werd door de Japanners in brand gebombardeerd nog voor
het Makassar bereikte.


