‘ABDA-COMMAND’

tum: als hij niet capituleerde, zouden de vrouwenkampen te Malino en
Pakato gebombardeerd worden; het door de Japanners opgestelde stuk
was onder dwang ondertekend door de resident van Celebes, de assistent-
resident van Makassar en de voorzitter van de Raad van Justitie (de
rechtbank) aldaar. Het ultimatum werd door kolonel Vooren, die per
radio de inhoud aan Bandoeng had kunnen doorgeven, verworpen maar
luchtpamfletten van dezelfde inhoud hadden op de in de Tjamba-stelling
aanwezige inheemse militairen een zekere uitwerking.

De Japanners besloten de Tjamba-stelling zowel van het zuiden als
van het noorden uit aan te vallen — van het noorden uit door een colonne
die, met tanks, van Makassar uit eerst naar een punt op de oostkust van
Zuidwest-Celebes moest rijden om dan met een grote boog de Tjamba-
stelling uit het noorden te naderen. Troepen uit Palopo (zie kaart XIII op
pag. 811) slaagden er niet in, die colonne tegen te houden, en vielen op
Enrekang terug. De stelling was dus ingesloten. Bij de gevechten in en
bij de stelling leden de Japanners enkele dagen lang zware verliezen,
maar in de nacht van 27 op 28 februari moest kolonel Vooren besluiten,
de stelling te ontruimen. Anderhalve dag later was het gros van zijn
troepen weer bijeen in een kampong, ca. 15 km ten noordoosten van de
stelling; vele militairen hadden evenwel op de moeilijke tocht dwars
door het terrein hun uitrusting weggeworpen, koelies die levensmid-
delen droegen, waren er vandoor gegaan en het paard dat de draagbare
radio vervoerde, was in een ravijn gestort zodat er geen verbinding met
Bandoeng meer mogelijk was. Kolonel Vooren besloot dat slechts de
sterken mochten trachten Enrekang te bereiken. Hij vormde daartoe twee
groepen: een van ca. zestig en een van ca. honderd man. Beide groepen
werden door de Japanners ingehaald (de voorste had hen nog twee keer
van zich afgeschud) en gevangen genomen; van de voorste; waarbij zich
kolonel Vooren bevond, waren toen in het geheel geen inheemse mili-
tairen meer aanwezig: zij waren allen gedeserteerd. Van de kolonel werd
onder bedreiging van zijn leven geéist dat hij naar Enrekang zou gaan
om overste Gortmans en de zijnen er toe te bewegen, de strijd op te
geven: eerst weigerde hij, maar hij wijzigde zijn houding na het radio-
bericht, 9 maart, over de algemene capitulatie van het Knil: samen met
een Japanse stafofficier ging hij toen naar Enrekang waar overste Gort-
mans de onderhandelingen nog enige tijd wist te rekken. Gortmans had
geconstateerd dat hij van de inheemse bevolking geen hulp te verwachten
had — er zat niets anders op dan zich over te geven. Hij en de overige
officieren die zich bij hem bevonden, mochten hun sabel behouden en
de ca. zeshonderd vrouwen en kinderen van inheemse militairen die in
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