
'ABDA-COMMAND'

Ambon werd evenwel niet alleen door Nederlandse maar ook door
Australische strijdkrachten verdedigd: vlak voor het uitbreken van de
oorlog in de Pacific waren er acht Australische Lockheed Hudson-bom-
menwerpers gestationeerd (het werden er later twaalf doordat vier toe-
stellen die eerst naar Timor waren gezonden, naar Ambon werden
verplaatst) en midden december arriveerde er een Australisch infanterie-
bataljon van ca. twaalfbonderd man.

De commandant van dat bataljon kwam na de geslaagde japanse
landing in de Minahassa (bij aanvallen op de japanners aldaar gingen vier
Australische bommenwerpers verloren) tot de conclusie dat een landing
op Ambon niet lang op zich zou laten wachten; hij nam aan dat hij vooral
door het tekort aan geschut slechts één dag verzet zou kunnen bieden en
adviseerde ani wat er op Ambon aan strijdkrachten was, onverwijld naar
Australië te evacueren; het enig gevolg van dit advies was dat hij naar
Australië werd teruggeroepen en door een andere officier vervangen.

In januari werd Ambon enige malen door de japanners gebombar-
deerd. Enkele MLD-Caialina's gingen bij die aanvallen verloren en een
deel van de nog overgebleven Hudspn-bommenwerpers werd in brand
geschoten, waarna Abda-Command besloot, de resterende Catalina's naar
java en de resterende Hudsons naar Australië terug te trekken. De laatste
Hudsons vertrokken op 30 januari - de twee Nederlandse jagers waren
toen ook niet meer beschikbaar: zij hadden het enkele malen onver-
schrokken opgenomen tegen een grote overmacht aan Japanse Zero's en
waren neergeschoten.

De ruim vijfduizend militairen van de Sakagoetsji-brigade die samen
met zevenhonderdvijftig japanse mariniers in de nacht van 30 op 31
januari op Ambon landden, waren afkomstig uit Davao in de Philippijnen
en het convooi dat de invasiestrijdmacht vervoerde, werd o.m. gedekt
door twee van de zes japanse vliegkampschepen die de aanval op Pearl
Harbor hadden uitgevoerd. De japanse hoofdmacht landde op de zuid-
kust van Ambon, een nevenmacht op de noordkust - de territoriale
commandant van het Knil, luitenant-kolonel J. L. R Kapitz, had het
omgekeerde verwacht en werd dus verrast door de kracht waarmee de
japanners van het zuiden uit aanvielen. Al in de middag van de 3rste was
de plaats Ambon in japanse handen en waren alle verbindingen verbro-
ken. Kapitz, die zijn hoofdkwartier in allerijl had moeten verlaten, viel
samen met zijn staf in de nacht van 3I januari op I februari in japanse
handen - alleen de Australiërs en een klein getal Knil-troepen zetten de
strijd toen nog voort. Deze was op 2 februari <l.fgelopen.Nadien trok nog
één Knil-compagnie zich in de bergen terug waar een depot voor de
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