
'ABDA-COMMAND'

Hart kwam tot de conclusie dat het convooi aangevallen en vernietigd
moest worden, niet overdag (dan zou de Combined Striking Force, ver van
Java, veel te kwetsbaar zijn in de lucht) maar in een nachtelijke actie. Een
nachtelijke actie in Straat Makassar vergde evenwel dat de Combined
Striking Force overdag (zie kaartXII op de pag.'s 738-739) de Javazee zou
oversteken.

Op I en 2 februari voerde Doorman in Soerabaja besprekingen met
de commandanten van alle grote bondgenootschappelijke eenheden
waarover hij nu het bevel voerde: tal van afspraken moesten worden
gemaakt en regelingen getroffen om te waarborgen dat de verbindingen
van schip tot schip goed zouden functioneren. Helfrich werd ongeduldig:
'Geef in overweging', seinde hij in de middag van 2 februari aan Door-
man, 'besprekingen zo kort mogelijk te houden, aangezien thans geen
tijd voor langdurig overleg, doch voor acties.' I Eén dag later, 3 februari,
maakte de Combined Striking Force zich klaar voor vertrek. Die dag werd
Soerabaja voor het eerst gebombardeerd: van Kendari uit. Natuurlijk
hadden de bemanningen van de Japanse bommenwerpers de Combined
Striking Force zien liggen - een uitval in de richting van Straat Makassar,
overdag uit te voeren, was evident riskant maar Hart handhaafde zijn
bevel. Doorman verliet Soerabaja in de nacht van 3 op 4 februari met de
lichte kruisers 'De Ruyter' en 'Tromp', de zware Amerikaanse kruiser
'Houston', de lichte Amerikaanse kruiser 'Marblehead', vier Amerikaanse
en drie Nederlandse torpedobootjagers (de 'Banckert', de 'Van Ghent'
en de 'Piet Hein'). Als commandant bevond Doorman zich aan boord
van de 'De Ruyter' - Hart had er op aangedrongen dat de zwaarste
eenheid, de 'Houston', Doormans vlaggeschip zou zijn maar daar had
Helfrich zich met kracht tegen verzet: de Nederlandse commandant
moest commanderen van een schip dat de Nederlandse, niet de Ameri-
kaanse vlag voerde!

Kort voor half tien "s ochtends kwam Doorman, na vernomen te
hebben dat hij in de lucht slechts op de aanwezigheid van vier Ameri-
kaanse vliegboten kon rekenen, tot de conclusie dat een actie in Straat
Makassar zonder een effectieve bescherming van jachtvliegtuigen onmo-
gelijk zou zijn - hij seinde dat aan Hart en Helfrich en vervolgde zijn
koers in afwachting van nadere orders. Een half uur later werd de
Combined Striking Force ter hoogte van Bali aangevallen door omstreeks
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Tweede Wereldoorlog', p. 212.


