DOORMAN IN TJILATJAP

bedoeling had dan om er, zodra er kans op succes was, terug te keren. De
bespreking was nog gaande toen er een bericht binnenkwam dat een
Japans eskader, de zuidoostpunt van Celebes passerend, westwaarts voer
(het was het dekkingseskader van de voor Makassar bestemde invasie-
vloot). Hart overhandigde het bericht aan Doorman met de woorden
“You’ll manage that, Admiral’', maar voor de weer op een nachtgevecht
gerichte actie die Doorman moest ondernemen, stond hij de ‘Houstor’,
van welks bewapening slechts één geschuttoren was uitgevallen, niet af
— dat schip gaf hij opdracht, een convooi te escorteren dat van Australié
naar Timor zou varen. Voorts zond hij de ‘Marblehead’ ter reparatie van
zijn stuurinrichting naar een Australische haven — het gevolg was dat
ditmaal louter de ‘De Ruyter’ en de ‘Java’ (die lichte kruiser had aan de
uitval op 4 februari niet kunnen deelnemen), door enkele Amerikaanse
en Nederlandse torpedobootjagers gedekt, de Javazee op gingen. Op weg
naar Celebes ontvingen zij het onjuiste bericht dat de Japanners noord-
waarts verdwenen waren — opnieuw verliet de Combined Striking Force de
Javazee. Toen daags daarna, ¢ februari, bericht kwam dat de Japanners
wel degelijk bij Makassar geland waren, was, zo stellen wij ons voor,
Doorman er nog sterker dan tevoren van overtuigd dat van de bondge-
nootschappelijke verkenning niet veel deugde.
Er liep veel méér mis.

Singapore / Palembang

De in het zuiden van Thailand en het noorden van Malakka gelande
Japanse troepen die al in december snelle vorderingen hadden gemaakt,
rukten in januari met gelijke snelheid zuidwaarts. Alle, soms hardnekkig
volgehouden pogingen om hen aan haastig geimproviseerde linies tegen
te houden, faalden. Die linies werden doorbroken door de tanks die de
Japanners tot hun beschikking hadden, of omtrokken door Japanse
detachementen die zich met hun lichte bewapening en uitrusting gemak-
kelijk door het terrein bewogen. Uit Atjeh afkomstige marechaussees van
het Knil ageerden in enkele gebieden achter de Japanse linies en boekten,
dank zij de hulp die zij van de Chinezen ontvingen (er woonden op
Malakka en op het eiland Singapore ruim twee miljoen Maleiers, ruim
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