
'ABDA-COMMAND'

twee miljoen Chinezen en bijna een half miljoen Brits-Indiërs), wel
enkele successen maar konden het tempo van de Japanse opmars niet
vertragen.' Op 3I januari trokken de laatste Britse verdedigers zich op
het eiland Singapore terug; de dam en de spoorbrug die het eiland met
Malakka verbonden, werden opgeblazen.

Van dat eiland dat in januari herhaaldelijk door de Japanners was
gebombardeerd, waren alle Britse luchtstrijdkrachten verdwenen, van de
Royal Air Force was alleen nog maar het grondpersoneel aanwezig. Wat
er aan troepen uit Malakka was aangekomen, was diep gedemoraliseerd,
de Brits-Indische en de Australische brigade die er resp. op 22 en 24

januari waren ontscheept, bestonden uit ongeoefende militairen en de
t Sde Engelse infanterie-divisie, arriverend op 29 januari en 4 februari,
kwam in een situatie terecht waarin op het eiland een immense verwar-
ring heerste. Er werd getracht de ca. 100 km lange noordkust in staat van
verdediging te brengen: veldversterkingen werden er aangelegd, door
militairen - generaal Percival, de Britse opperbevelhebber, was er niet in
geslaagd, inheemse arbeidskrachten bijeen te krijgen. Percival verwachtte
dat de Japanners aan de noordoostkant van het eiland zouden landen
waar de grote Britse marinebasis lag - een basis waarvan het zware geschut
geen granaten had die bij uitstek voor landdoelen geschikt waren, zodat
het aan pogingen om een van de landzijde af ingezette Japanse landing
af te slaan maar weinig steun kon verlenen. Die landing werd, tot
Percivals verrassing, in de nacht van 8 op 9 februari aan de noordwestkust
uitgevoerd; onder dekking van de Japanse artillerie staken ca. vierduizend
Japanse militairen in omstreeks driehonderd bootjes naar het eiland

1 Het op Malakka ingezette marechaussee-detachement bestond uit tachtig mare-
chaussees, een kleine vernie!ingsploeg en veertig inheemse gevangenen uit Atjeh die
als dragers werden gebruikt. Het detachement stond eind december in Medan gereed
en werd vandaar midden januari naar Singapore overgebracht waar er drie Chinese
tolken aan werden toegevoegd. Van de vier op Malakka ingezette brigades werd één
volledig door de Japanners uit elkaar geslagen zodat slechts enkelen met bootjes
Sumatra weer wisten te bereiken; de drie andere brigades deden de Japanners afbreuk
en waren nog in actie (zij richtten veel vernielingen aan en meenden ca. tweehonderd
Japanners te hebben gedood), toen Singapore viel. Nadien trokken zij met vee! moeite
naar Malakka's westkust vanwaar zij naar Sumatra overstaken dat toen al voor een
groot deel in Japanse handen was, De commandant en enkelen van zijn manschappen
slaagden er in weer in Atjeh te komen voordat de Japanners daar arriveerden. Van de
Maleise bevolking op Malakka had het marechaussee-detachement geen enkele me-
dewerking ontvangen; die bevolking was, aldus de geschiedschrijvers van het Knil,
'over het algemeen zeer anti-Brits en pro-Japans.' (Nederlands-Indië contrajapan, dl. III,
P·92)


