JAPANSE LANDING OP SINGAPORE

Singapore over; hun eerste berichten werden in spanning afgewacht door
de bevelhebber van het Vijf-en-twintigste Japanse leger en zijn stafof-
ficieren, ‘niemand onzer’, aldus een dier officieren, ‘kon een woord
uitbrengen. Vaag scheen het maanlicht op de tranen die ons over de
wangen liepen.’!

Percival had gedacht dat hij het eiland, als het eenmaal van het
vasteland was afgesneden, drie maanden lang uit Japanse handen zou
weten te houden, maar al op 10 en 11 februari werd duidelijk dat de strijd
niet lang zou duren. De marinebasis, in januari al niet meer in gebruik,
werd vernield, Britse schepen, door oorlogsschepen geéscorteerd, brach-
ten het aan de wal dienend marinepersoneel, een aantal stafofficieren en
technici en een deel van het RAF-grondpersoneel naar Tandjong Priok?
en ook een Nederlands vrachtschip dat Singapore op 10 februari verliet,
wist, niet ontdekt door de Japanse luchtpatrouilles, Tandjong Priok te
bereiken; dit schip, de ‘Phrontis’, had tachtig Nederlandse vluchtelingen
aan boord en voorts vier Hurricane-jagers en één Glenn Martin-bommen-
werper die in Tandjong Priok op de wal werden gezet.?

Korter dan de oversteek naar Java was die naar Sumatra — inderdaad,
de meesten van diegenen (militairen die op het eiland Singapore geen
taak meer hadden en derhalve geévacueerd werden, deserteurs en burger-
vluchtelingen) die het eiland Singapore verlieten, sommigen op de dag
van Singapore’s capitulatie of kort nadien, trachtten Sumatra te bereiken.
Velen kwamen om als gevolg van Japanse luchtaanvallen op hun vaak
primitieve scheepjes.

Op Sumatra werden met medewerking van de Nederlandse autoritei-
ten in allerijl evacuatieroutes georganiseerd. Ca. negenduizend Britse
militairen: een eenheid met 15 lichte tanks, enkele luchtafweerregimen-
ten en een paar duizend man grondpersoneel van de RAF, werden naar
Palembang overgebracht en vandaar konden de meesten naar Oosthaven
worden afgevoerd (zie kaart XV op pag. 857) teneinde naar Java over te
steken. Een tweede evacuatieroute leidde naar Padang op Sumatra’s
westkust waar een Brits evacuatie-hoofdkwartier was ingericht; van die

' Aangehaald in John Connell: Wavell, p. 153. ? Er werden bij die gelegenheid ook
enkele magnetische mijnen en radarapparaten naar Tandjong Priok overge-
bracht. > De ‘Phrontis’ verliet Singapore in de avondschemering en lag overdag voor
anker onder de hoge wal van het eiland Singkep (zie kaart XV op pag. 857), goed
gecamoufleerd met groen geschilderde netten en met takken groen van het eiland.
Het werd door overvliegende Japanse toestellen niet opgemerkt en viel, nadat de vaart
op de avond van 11 februari was hervat, op 13 februari Tandjong Priock binnen.
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