
SINGAPORE ëAPITULEERT

Percival maakte terstond van dat verlof gebruik. Singapore had door
breuken in de toevoerleiding geen drinkwater meer, er was ook geen
benzine meer voor de voertuigen, de voorraden ammunitie waren uit-
geput en Percival ging er van uit dat als het in de dichtbevolkte stad tot
gevechten zou komen, de japanners, zoals zij zo vaak in China hadden
gedaan, wraak zouden nemen op de burgerij. Om half tien op die ochtend
besloot hij te capituleren en om half negen 's avonds werd, nadat de
overgave door de japanse opperbevelhebber was aanvaard (ca. tachtig-
duizend militairen werden krijgsgevangenen), het vuren gestaakt. De
haveninstallaties van Singapore waren toen niet vernield, evenmin de
installaties op de vliegvelden.

De japanners die tijdens hun opmars op Malakka twee wegconvooien
met Britse en Brits-Indische gewonden hadden uitgemoord, traden ook
na de capitulatie van Singapore met grote wreedheid op: de patiënten,
doktoren en verpleegsters van het grote ziekenhuis werden met bajonet-
steken afgemaakt, ca. tweehonderd Brits-Indische militairen werden
doodgeschoten, van ca. zeventigduizend, als aanhangers van Tsjiang
Kai-sjek bekend staande Chinezen die gearresteerd waren, werden min-
stens vijfduizend om het leven gebracht (de meesten door hen, in
groepen aan elkaar gebonden, in het water te werpen) en aan de kust van
Sumatra werden enkele uit Singapore ontsnapte oudere mannen en
vier-en-zestig Australische militaire verpleegsters die allen op Banka in
japanse handen waren gevallen, doodgeschoten - twee van de rnannen
wisten, de zee in rennend, te ontkomen en één verpleegster die niet
dodelijk getroffen was, bleef i~ leven. .

Na zeventig in plaats van de in het oorlogsplan vastgestelde honderd
dagen hadden de japanners Singapore in handen gekregen. Een grote
overwinning! Maar voor het voortzetten van de oorlog was voor hen
wellicht nog van meer belang dat zij op de dag waarop Percival capitu-
leerde, 15 februari, Palembang vero~erden waar hun een van de twee
grootste. Indische aardolie-raffinaderijen vrijwelongeschonden in han-
den viel.

*

Palembang, gelegen aan de Moesi, die hier een breedte heeft van 600

meter, was de afscheephaven van de bij Djambi (zie kaart XV op pag.
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