
'ABDA-COMMAND'

Midden-Oosten onderweg waren. Zou men nog tijd hebben, die voor-
hoede naar het op ca. 400 km afstand gelegen Palembang over te brengen?
De algemene verwachting was dat de Japanners de stad pas zouden
aanvallen als de strijd in Singapore ten einde was en dat daarna hun
landing op Sumatra nog enkele dagen voorbereiding zou vergen. Niets
daarvan: generaal Teraoetsji, de opperbevelhebber van de Japanse NanJo-
legergroep, had bepaald dat, zo enigszins mogelijk, bij Palembang voor-
komen moest worden wat bij Balikpapan was geschied: daar was de
raffinaderij tijdig vernield - Teraoetsji vertrouwde dat zulk een vernie-
ling te Palembang onmogelijk zou worden gemaakt door een verrassende
inzet van ca. zeshonderd parachutisten. Op hen zou, één dag later, het
grootste deel van de j Sste Japanse infanterie-divisie volgen hetwelk met
schepen de Moesi zou opvaren.

In de stad, die ca. honderdduizend inwoners telde, onder wie vermoe-
delijk meer dan tweeduizend Europeanen, was van eind januari af ver-
warring ontstaan door de aankomst van vele duizenden uit Singapore
geëvacueerde Britse, Brits-Indische en Australische militairen die, voor-
zover zij niet tot Britse luchtafweereenheden behoorden welke bij de
verdediging van Palembang I en Palembang II waren ingedeeld", zo snel
mogelijk naar Oosthaven moesten worden doorgezonden - onder die
militairen was veel grondpersoneel van de RAF dat geen wapens bezat
en welks moreel daardoor nog lager was dan dat van de overige Britten
en van de Australiërs. Vogelesang was nog met de organisatie van de
afvoer van de resterende Britten en Australiërs bezig, toen hij op de
ochtend van 14 februari verrast werd door de komst van een groot aantal
door Japanse jagers begeleide transporttoestellen die parachutisten af-
wierpen bij het vliegveld Palembang I en- bij, ten dele midden in, de
twee raffinaderijcomplexen. D~ verdedigers van het vliegveld en de
overlevenden van het ongewapende RAF-personeel (verscheidenen wa-
ren door de Japanners doodgeschoten) vielen spoedig op de stad terug
en de vandaar door Vogelesang uitgezonden kleine reserve kon niet meer
tot het vliegveld doordringen - het was onbeschadigd in Japanse handen
gevallen. Uit de Standard-raffinaderij werden de Japanse parachutisten
door de eerder genoemde compagnie Javanen verdreven en de haastig
uit Praboemoelih aangetrokken compagnie Menadonezen hielp bij het

1 Die eenheden hadden licht en zwaar luchtafweergeschut bij zich maar het zware
kon niet gebruikt worden doordat het schip dat er uit Singapore de granaten voor
moest aanvoeren, door de Japanners tot zinken was gebracht.
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