
PALEMBANG

verdrijven van de Japanners uit het grootste deel van het BPM-complex.
Terwijl de gevechten woedden, kon van vernieling van de complexen
geen sprake zijn - Vogelesang die vóór alles een ontijdige vernieling
wilde voorkomen (mogelijkerwijs zou de Australische voorhoede Pa-
lembang en omgeving kunnen heroveren), had trouwens de vernielings-
korpsen uit de twee complexen teruggetrokken naar de stad Palembang.
Daar gafhij hun de order, zich naar Praboemoelih te begeven in afwach-
ting van nadere bevelen - blijkbaar verwachtte hij dat er nog tijd zou
zijn, hen, mocht dit nodig zijn, terug te laten komen. Dat laatste bleek
niet mogelijk. Een chaotische dag volgde. Wat er in Palembang nog aan
uit Singapore geëvacueerde militairen aanwezig was, stak met de pont (er
was er maar één) en met kleine bootjes de Moesi over om op het station
van Palembang een van de treinen te bereiken die met vrouwen en
kinderen van Europeanen en van inheemse Knil-militairen naar Oostha-
ven vertrokken. Omstreeks middernacht kreeg Vogelesang in een com-
mandopost bij het station die het centrum was van al zijn telefoonver-
bindingen, opdracht uit Bandoeng, dat tot de vernieling van de boorput-
ten van de BPM en van de Standard, van de twee raffinaderijen en van
alle overige voor vernieling voorbereide objecten moest worden over-
gegaan; die opdracht hing samen met het door Vogelesang gerapporteer-
de feit dat een Japans convooi was waargenomen dat de Moesi opvoer
en dat wel van Palembang II en Java uit was aangevallen maar had kunnen
doorvaren. 'Ik hoorde', aldus een bij het telefoongesprek aanwezige
reservist,

'de overste aan het eind van veel praten ... nog vragen: 'Is het de bedoeling dat
ik coûte que coûte blijf of trek ook ik zo mogelijk terug?' Het antwoord was voor
mij ... onhoorbaar, maar dat bleek later te zijn: 'Terugtrekken op Lahat voor het
voeren van guerrilla van daaruit." 1

Na het gesprek gaf Vogelesang opdracht tot de vernielingen over te
gaan. De boorputten van Djambi werden vernield (niet die van de
Standard-s, in Palembang werden de haveninstallaties opgeblazen en
pakhuizen en rubberfabrieken in brand gestoken, niet voor het vernie-
lingswerk opgeleide militairen slaagden er verder in, de raffinaderij van
de Standard grondig te vernielen en de daar aanwezige olietanks in brand

1 J. F. van West de Veer: 'Landstormsoldaat, 1941-1945', p. 37. 2 Op Java verluidde
dat de inheemse werklieden die bij die vernielingen moesten helpen, er allen vandoor
waren gegaan.


