‘ABDA-COMMAND’

derd Knil-militairen’, twee-en-een-halfduizend militairen van de Royal
Air Force, hoofdzakelijk grondpersoneel, en een kleine tweeduizend
andere Britse militairen, hoofdzakelijk luchtdoel-artilleristen (zonder
hun geschut). Het RAF-personeel liet in Oosthaven de meegebrachte
motoren en andere vliegtuigonderdelen onvernield op de kade staan
temidden van achtergelaten auto’s en vrachtauto’s. Laat op de 17de voer
het laatste schip weg — Oosthaven werd opgegeven, alleen een klein
KPM-schip en twee andere kleine schepen bleven op de rede liggen. Op
de 20ste voer een Australisch korvet naar Oosthaven om de achtergelaten
motoren en andere vliegtuigonderdelen voorzover mogelijk in te laden
en de rest te vernielen; diezelfde dag kwamen er, gelijk gezegd, de
Knil-militairen van majoor de Vries aan die met het KPM-schip en de
twee andere schepen naar Java werden overgezet.

Dat de BPM-raffinaderij van Palembang goeddeels ongeschonden in
Japanse handen was gevallen, werd als zulk een ernstige tegenslag be-
schouwd dat het Algemeen Hoofdkwartier van het Knil overwoog, alle
nog op Sumatra aanwezige Knil-troepen, ca. vijf-en-twintighonderd
man, tot uit het verre Atjeh toe naar Padang over te brengen om hen
vandaar uit als gemotoriseerde bataljons langs de weg, d.w.z. via Djambi,
naar het gebied van Palembang te voeren waar zij (op ca. 600 km afstand
van hun basis Padang) tegen de Japanners zouden moecten ageren. Dit
weinig reéle plan werd spoedig opgegeven.

Kon men de BPM-raffinaderij wellicht uit de lucht vernielen? In de
tweede helft van februari trachtten Glenn Martin-bommenwerpers van
de Militaire Luchtvaart van het Knil herhaaldelijk tot Palembang door te
dringen om er de BPM-raffinaderij, de Japanse schepen op de Moesi en
het vliegveld Palembang [ aan te vallen. Overdag vliegen was door de
sterke Japanse jagerafweer (de Japanners hadden Palembang I onmiddel-
lijk in gebruik genomen) alleen mogelijk als er een dicht wolkendek was,
vaak werden ’s nachts aanvallen uitgevoerd. Daarbij werd de BPM-
raffinaderij enkele malen getroffen en werden ook andere successen

! Hiertoe behoorden Vogelesang en zijn staf, maar wie nog meer? Wij vermoeden
dat er vele militairen toe hebben behoord die na de ontruiming van Palembang op
eigen gelegenheid naar Oosthaven zijn getrokken.
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