‘ABDA-COMMAND’

hadden kunnen voegen, en voer naar Oosthaven. Daar werden de pas in
Indische wateren aangekomen zware Britse kruiser ‘Exeter’ en de lichte
Australische kruiser ‘Hobart aan hem toegevoegd. Vijf kruisers zouden
nu op de Japanners afgaan, de drie Nederlandse, de ‘Exeter’ en de ‘Hobart”,
samen met zes Amerikaanse torpedobootjagers en vier Nederlandse: de
‘Banckert’, de ‘Van Ghent’, de ‘Kortenaer’ en de ‘Piet Hein’. Het was het
sterkste eskader dat Abda-Command tot nog toe bijeen had kunnen
krijgen — Helfrich, die op 12 februari had vernomen dat hij Harts taak
zou overnemen (formeel deed hij dat op de 14de), had dan ook besloten
op het nemen van extra risico aan te dringen: in een gesprek dat hij op
13 februari in Batavia met Doorman voerde (deze was per vliegtuig uit
Oosthaven naar hem toegekomen), zei hij dat hij het als wenselijk zag
dat de Combined Striking Force niet alleen des nachts maar ook overdag
zou trachten, de Japanners te vinden. Een groot extra risico! Doormans
schepen zouden overdag van Malakka uit aangevallen kunnen worden
door Japanse bommenwerpers.

In de middag van 14 februari verliet de Combined Striking Force Oost-
haven. Doorman had opdracht gegeven dat de vier Nederlandse jagers
als bescherming tegen Japanse onderzeeboten naast elkaar moesten varen
(‘in frontlinie’, zoals dat heet) vo6r de achter elkaar (‘in kiellinie’) varende
kruisers. Het jagerscherm was dus breed en de gevolgen van Doormans
ongelukkige beslissing bleven niet uit: op de 1s5de om half vijf des
ochtends liep de ‘Van Ghent’ in de zeestraat tussen Banka en Billiton op
een rif. Het schip moest verlaten worden (het werd opgeblazen) en de
‘Banckert’ kreeg opdracht, de bemanning naar Soerabaja te brengen
— Doorman was twee torpedobootjagers kwijt, en méér nog: hij had bij
de commandanten van de onder hem dienende Amerikaanse, Britse en
Australische eenheden een deel van het vertrouwen verspeeld — zij
hadden in Doorman een man gezien die de Indische wateren beter kende
dan zijzelf en nu had hij kennelijk met een te brede formatie een te
riskante route gevolgd.

Kort na negen uur werd de Combined Striking Force door Japanse
vliegtuigen verkend die het bondgenootschappelijk eskader bleven scha-
duwen. Men wist wat dat betekende: er zouden Japanse bommenwerpers
komen. Op dat moment bevond zich een deel van het Japanse invasie-
convooi al op de Moesi. Dat deel werd daar, gelijk vermeld, aangevallen
door Nederlandse, Britse en Amerikaanse bommenwerpers maar de
codrdinatie binnen Abda-Command was zo gebrekkig dat Doorman
daaromtrent niet eens bericht ontving. Hij voer de Zuidchinese Zee op,
waarna de Japanse admiraal die de landingen bij Palembang leidde en
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