DOORMANS ESKADER OPNIEUW IN ACTIE

die vernomen had dat zich bij de naderende bondgenootschappelijke
eenheden een slagschip zou bevinden, veiligheidshalve de transportsche-
pen die nog niet de Moesi opgevaren waren, noordwaarts zond. Ook dat
wist Doorman niet; hem was slechts bekend dat er tussen Banka en
Singapore vijf Japanse kruisers waren.! Met deze durfde hij de strijd
aangaan — als hij tot ze kon doordringen!

Kort voor twaalf uur naderden de eerste Japanse bommenwerpers,
hoog vliegend zodat de luchtafweerbatterijen van de Combined Striking
Force ze niet konden raken. Elk schip moest op eigen gelegenheid
trachten, de bommen te ontwijken. Dat lukte, zij het dat twee van de zes
Amerikaanse torpedobootjagers door bommen die bijna raak waren,
zoveel schade opliepen dat Doorman ze moest terugzenden. Van hand-
having van de formatie was geen sprake meer. Nieuwe bommenwerpers
verschenen en gingen tot de aanval over. ‘Het varen onder deze bom-
menregen (als wild zig-zag koersen ‘varen’ mag heten) was’, aldus later
de commandant van de ‘Kortenaer’,

‘een uiterst opwindende bezigheid ... Met scherpe aandacht werden de nade-
rende Japanse vliegtuiggroepen geobserveerd, opdat men tijdig gewaarschuwd
zou zijn als een ervan het eigen oorlogsschip tot doel scheen te kiezen. In dit
geval stuurde zo’n groep natuurlijk een naderingskoers. Op deze groep werd dan
tijdelijk alle aandacht en afweervuur geconcentreerd. Een officier bepaalde door
meting met de sextant het ogenblik waarop de bomgroep haar salvo’s zou
afwerpen. Bovendien werden de naderende bommenwerpers met kijkers ge-
volgd. Het moment waarop de bommen werden losgelaten, werd natuurlijk
voorafgegaan door dat van het openen der bomluiken aan de onderkant van de
vliegtuigromp. De commandant van het schip beval een grote koersverandering,
onmiddellijk nadat de vijandelijke vliegtuigen hun bommen hadden losgelaten.
Hoorde men het aanzwellend geluid van de naderende bommen, dan werd het
roer weer midscheeps gelegd om het gevaar te ontlopen dat door een treffer of
near miss het roer in uiterste stand beklemd zou raken . . . Het was een fantastisch
gezicht wanneer plotseling zo’n bos van geysers een kruiser of jager aan het oog
onttrok . .. ‘Mis, wéér mis!!!I" juichte het van de commandobruggen en dekken
als zo'n schip van ons dan onverlet te voorschijn stoof, als het ware de water-
massa’s van zich afschuddend.’?

Steun in de lucht kreeg Doorman niet (Palembang I was al in Japanse
handen, Palembang II werd ontruimd) — hij meende dat hij onder deze

! Er waren er in werkelijkheid zeven: vijf zware en twee lichte, alsmede negen
torpedobootjagers. 2 A. Kroese: Nederlands zeemacht in oorlog, p. 64.
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