
BANKA EN BILLITON

februari Knil-detachementen van Java overgebracht naar de eilanden
Banka en Billiton. De tussen die eilanden en Singapore gelegen Riouw-
archipel (zie kaart XV op pag. 857) werd niet verdedigd (de archipel werd
eind januari door de Japanners bezet en de Nederlandse controleur werd
er door inheemsen aan hen uitgeleverd die hem aan boord van een Japans
schip van het leven beroofden) - Banka en Billiton waren na de bezetting
van Palembang en de mislukte uitval van de Combined Striking Force
onverdedigbaar geworden. Abda-Command besloot dat de Knil-detache-
menten de twee eilanden moesten verlaten. Aan dat op Banka kon daarbij
geen hulp worden verleend (enkele Knii-militairen wisten met prauwen
Java te bereiken), dat op Billiton zou worden opgehaald. Daartoe werd
op 16 februari het moderne KPM-schip 'Sloet van de Beele' naar de
hoofdplaats van Billiton gezonden die aan de zeestraat tussen Billiton en
Banka ligt - het schip kreeg één N ederlandse torpedobootjager als escorte
mee: de 'Van Nes', die onder commando stond van luitenant-ter-zee
eerste klasse C. A. Lagaay.

Allen die Billiton moesten of wilden verlaten: ruim duizend personen,
hoofdzakelijk Knil-militairen, daarnaast Europeanen, kwamen in de och-
tend van de 17de aan boord van de 'Sloet van de Beele'. Om ca. tien uur
voeren dat schip en de 'Van Nes' weg. Een half uur later werden zij
verkend door een Japans vliegtuig en in het begin van de middag
verschenen Japanse bommenwerper!., De 'Sloet van de Beele', door
bommen getroffen, zonk vrij snel in de diepte maar men had toen al
talrijke reddingssloepen kunnen vieren en reddingsvlotten kunnen uit-
werpen. Vervolgens werd de 'Van Nes' aangevallen. Twee uur lang wist
Lagaay, die zijn commando's beheerst gaf (en zo snel dat de roerganger
het nauwelijks kon bijhouden), de Japanse bommen te ontwijken, maar
toen ook nog Japanse duikbommenwerpers kwamen aanzetten, was het
pleit beslecht: kort voor half vier werd de 'Van Nes' midscheeps en
achteruit getroffen en enkele seconden later vloog het achterschip de lucht
in. De jager begon te kantelen en zonk kort nadien in de diepte - alle
reddingsvlotten die los aan dek hadden gelegen, kwamen in het water
terecht en daarop konden velen een plaatsje vinden. 'En zo begonnen
wij', aldus de roerganger die zich met vier-en-vijftig andere drenkelingen
op een van dertien aan elkaar gekoppelde vlotten bevond, 'een reis van
vier dagen, zonder water; alleen met twee Indische vruchten, waarvan
ieder de eerste en de tweede dag een heel klein stukje ... kreeg ... Iedere
dag zagen wij vliegtuigen' (Dornier- en Catalina-vliegboten van de Ma-
rineluchtvaartdienst die er op uitgestuurd waren om drenkelingen op te
pikken),


