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twee werden op Ambon gestationeerd. Méér groepen kon men niet
vormen: de Catalina's welker bemanningen in de loop van januari en
februari hun opleiding voltooiden, werden alle op vier na (één toestel
bracht begin januari luitenant-gouverneur-generaal van Maak naar Ha-
waii en bleef in Californië op hem wachten, drie werden er aan de
Engelsen in Singapore overgedragen) gebruikt om in de al bestaande
groepen gaten op te vullen die ontstaan waren doordat vliegboten door
de Japanners neergeschoten .of op hun steunpunten vernield waren dan
wel doordat zij waren verongelukt.

Dat de vliegboten met veel succes verkenningen uitvoerden, is uit het
voorafgaande meermalen gebleken. Moeilijk werk! En riskant doordat
zij maar een zwakke bewapening hadden. Er werd van de marinevliegers
dan ook buitensporig veel gevergd. 'Het terugvallen op noodsteunpun-
ten' , schrijft L. Honselaar in zijn geschiedenis van de MLD,

'waar dikwijls iedere accommodatie ontbrak, de voortdurende spanning en het
voortdurende gevaar, gepaard aan het besef dat een ontmoeting met vijandelijke
vliegtuigen in de meeste gevallen noodlottig zou zijn, waren omstandigheden
waarbij de langdurige lichamelijke en geestelijke inspanning vooral bij vliegers
en waarnemers katastrofaal moest worden. De vliegers zelf waren hiervan zeer
wel doordrongen; zij kregen last van oogstoornissen die zelfs met uiterste
wilskracht niet meer te bedwingen waren, en zij wisten dat zij niet meer in staat
waren om bijvoorbeeld nachtlandingen onder moeilijke omstandigheden naar
behoren uit te voeren. Ook de waarde van de verkenningsvluchten moest
achteruitgaan toen van de waarnemers meer gevraagd werd dan zij menselijker-
wijs gesproken konden presteren. Wanneer men nagaat dat een uitkijk aan boord
van een oorlogsschip maximaal een uur op post staat en dit als norm aanneemt,
laat het zich denken wat een waarnemer waard IS die acht of tien uur achtereen
het zee-oppervlak en het luchtruim in vijandelijk gebied heeft afgespeurd.' I

Acht of tien uur was dan nog maar een deel van de tijd waarin de
betrokken vliegboten in de lucht waren: soms duurden de vluchten van
vijftien tot achttien uur en dergelijke vluchten moesten door bepaalde
groepen in januari en februari op tien achtereenvolgende dagen onder-
nomen worden. Ernstige ongelukken, het gevolg van oververmoeidheid,
waren niet zeldzaam.

Eind december en in de loop van januari werden de bases en steun-
punten aan de rand van de archipel opgegeven. De MLD viel op Java
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