‘ABDA-COMMAND’

terug. Vandaar uit kon hij meermalen, zoals bij de ‘Van Nes’ en de ‘Sloet
van de Beele’ het geval was, schipbreukelingen redden (dat werden er in
totaal driehonderd-vier-en-twintig), ook bleef hij zijn verkenningsop-
drachten uitvoeren, maar het aantal inzetbare vliegboten was angstwek-
kend gedaald: toen de Japanners eind februari Java naderden, waren van
de 35 Dorniers nog maar 13, van de 35 Catalina’s 20 over en van deze
waren 7, resp. I1 vliegklaar. Anders gezegd: het verkennend potentieel
van de MLD was tot een kwart gedaald.

Niet alleen de vliegboten van de MLD maar ook de ongewapende
transporttoestellen van de Militaire Luchtvaart en de burgervliegtuigen
van de Knilm' speelden in de maanden waarin de Japanners steeds dieper
in de archipel doordrongen, een belangrijke rol. Er waren 19 militaire
transporttoestellen, Lockheeds, en de Knilm bezat 25 eigen toestellen van
verschillend type, waaronder 6 DC-3’s (3 daarvan waren van de KLM
overgenomen) en 4 Lockheeds. Daarenboven had de KLM van Batavia uit
nog 4 DC-3’s in gebruik die tot Pearl Harbor een dienst op Lydda (Lod)
in het Britse mandaatsgebied Palestina onderhouden hadden. Al deze
toestellen werden kort na het uitbreken van de oorlog in de Pacific tot
één operatief geheel gecombineerd: het was de commandant van de
Militaire Luchtvaart, generaal van Oyen, die nu te bepalen kreeg welke
vracht en welke passagiers vervoerd moesten worden. ‘Dag en nacht’,
aldus later de officier die dat nieuwe geheel leidde,

‘hebben wij gevlogen. Meestal vlogen we des nachts . . . Wij waren daardoor het
meest safe. Alle vliegbases, Singapore, Singkawang II, Samarinda I, Ambon en
Timor hebben we ... van levensmiddelen en ammunitie voorzien. Deze bases
waren op een gegeven moment niet anders dan via de luchtverbindingen bereik-
baar. Verder hebben we met onze transportdienst zoveel mogelijk mensen
weggehaald . .. en getracht op deze manier te redden wat er te redden viel.’?

Alleen al in de laatste drie weken van december legden de Knilm- en
KLM-toestellen vluchten af tot een gezamenlijke lengte van 100 000 km

' Onze gegevens over de Knilm ontlenen wij in hoofdzaak aan hetin 1972 verschenen
werk van G. J. Hagens: De Knilm vloog door . . . Java’s evacuatie 1942. * Getuige B. J.
Fiedeldy, Eng, dl. VIII ¢, p. 649—50.
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