
HET JAPANSE LUCHTOFFENSIEF TEGEN JAVA

In de verhoudingen van begin '42 leek dit op papier een niet onaan-
zienlijke defensieve macht maar zij was zwakker dan de optelsom doet
vermoeden: het was een groot nadeel dat men met vijf verschillende
types jagers moest opereren, er was een tekort aan reserve-onderdelen
en technici, vele jachtvliegers hadden weinig of geen ervaring en de
Japanse Zero's waren kwantitatief in de meerderheid en kwalitatiefbeter.

*

Tientallen Japanse bommenwerpers, door Zero-jagers begeleid, vielen op
3 februari de vliegvelden bij Madioen en Malang alsmede het centrum
van Soerabaja aan. Bij Malang werden 4 Amerikaanse B-17'S op de grond
vernield en bij Soerabaja 3Dornier- en 2 Catalina-vliegboten van de MLD
in brand geschoten. De Japanse verliezen aan jagers waren zwaarder dan
de bondgenootschappelijke, maar terwijl Abda-Command die verliezen
moeilijk kon aanvullen, waren de Japanners in staat tijdens het nu
ingezette offensief steeds voldoende toestellen in de lucht te brengen,
eerst alleen van Kendari, maar spoedig ook van het vliegveld bij Band-
jermasin uit. Anders gezegd: de aanvaller werd van dag tot dag sterker,
de verdediger zwakker.

Het Japanse luchtoffensief kende twee fasen. Van 3 t.e.m, 9 februari
werd Java op vier dagen gebombardeerd. Op de lode en I Ide konden
de jagers van Abda-Command de naderende Japanners verdrijven maar na
een periode van uitzonderlijk slecht weer kwam de vijand van de rSde
af sterker dan tevoren terug en vervolgens waren er t.e.m. 27 februari, in
tien dagen dus, negen waarop Japanse bombardementen plaats vonden.
Van de 3I Buffalo's gingen er 20 verloren, van de 14 Curtiss Interceptors
9, van de 8 Curtiss Hawks 5, van de 37 Amerikaanse P-40'S 24, van de
misschien 30 Britse Hurricanes 5. Erger nog: in de tweede fase van het
luchtoffensief was geen enkel aan de Japanners bekend vliegveld meer
veilig - Abda-Command moest er toe overgaan, telkens andere vliegvel-
den in gebruik te nemen, hetgeen grote moeilijkheden gaf op het punt
van de verbindingen en de bevoorrading. Dat de zware verliezen een
grote beproeving waren voor de vliegers van Abda-Command, spreekt
vanzelf - hun rijen werden gedund en het mocht dan waar zijn dat zij
hunnerzijds de Japanners menigmaal verliezen berokkenden, alle vlie-
gers raakten er van doordrongen dat, hun eigen moedige inzet ten spijt,
de vijand aan de winnende hand was.


