‘ABDA-COMMAND’

Het aantal slachtoffers onder de burgerij (de steden werden over het
algemeen door de Japanse luchtmacht ontzien) bleef beperkt, maar met
dat al werd het normale leven in de steden die wel aangevallen werden,
verstoord, vooral in Soerabaja. Het eerste luchtbombardement (dat van
de 3de dat zestien mensenlevens vergde) leidde er al toe dat een groot
deel van de inheemse bevolking de stad verliet, met inbegrip van bijna
alle havenarbeiders. Bemanningen van schepen die binnenvielen, moes-
ten zelf aan het laden en lossen slaan, bijgestaan slechts door inheemse
gevangenen die onder militaire bewaking werkten, en door landbouwers
uit bij Soerabaja gelegen dessa’s die door hun wedono (inheems districts-
hoofd) waren opgetrommeld. Die gevangenen en landbouwers kregen
werk te doen dat voor hen ongewoon was — hun prestaties waren
navenant. Na de aanvallen op Soerabaja was het grootste vliegkamp van
de MLD, Morokrembangan, niet langer bruikbaar. Voorts werden in de
haven van Soerabaja de oude onderzeeboot ‘K 7’ en het pantserschip
‘Soerabaja’ tot zinken gebracht en werd er op de 24ste het Marine-
etablissement zwaar beschadigd, bij welke gelegenheid de torpedoboot-
jager ‘Banckert’ (het schip dat op de 15de de bemanning van de op een
rif gelopen ‘Van Ghent’ aan boord had genomen) een groot gat in het
achterschip kreeg. Het 15.000-tons dok was er geblokkeerd door een
Amerikaanse torpedobootjager die op zijn kant lag.

De schade, aan Soerabaja toegebracht, en de daaruit voortvloeiende
ontreddering betekenden dat ndg meer schepen naar Tjilatjap gedirigeerd
moesten worden; trouwens, op 25 februari, daags na de uitschakeling van
het Marine-etablissement, had een Japans luchtbombardement op Tand-
jong Priok hetzelfde effect: er ging een zo groot deel van de olietanks in
vlammen op en de kwetsbaarheid van de plaats was zo drastisch aange-
toond, dat ook Tandjong Priok als aanvoerhaven moest worden geschrapt.
Dit alles betekende dat Java voor zijn overzeese toevoer vrijwel geheel
afhankelijk werd van die ene, slecht geoutilleerde, propvolle haven aan
de zuidkust die met de rest van het eiland slechts een enkel-spoor-
verbinding had. Daarmee was Java nagenoeg geisoleerd — het was zelfs
nog sterker geisoleerd dan de militaire autoriteiten meenden, want
zonder dat zij dat wisten, bevond zich nu het Japanse eskader dat de
vernietigende slag tegen Pear]l Harbor had uitgevoerd, in de Indische
Oceaan bezuiden Java: zes vliegkampschepen en vier slagkruisers die,
nog versterkt met kruisers, torpedobootjagers en onderzeeboten, op de
‘loer lagen om zo mogelijk elk bondgenootschappelijk schip dat de
Indische archipel trachtte te naderen of er uit poogde te ontsnappen, tot
zinken te brengen.
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