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Wavell had van meet af aan het behoud van Singapore als vitaal gezien
voor de hem door de Combined Chiefs of Staff opgedragen verdediging
van 'the Malay Barrier'. Na zijn benoeming tot opperbevelhebber van
Abda-Command was hij, alvorens op IS januari in functie te treden,
tweemaal in Singapore geweest: dat onderstreepte dat hij zich toen reeds
grote zorgen maakte over het tempo waarin het Japanse Vijf-en-twin-
tigste leger op Malakka zuidwaarts oprukte. In de laatste twee weken van
januari hoopte hij nog dat de versterkingen die naar Singapore onderweg
waren, voldoende zouden blijken om het eiland vele weken lang tegen
de japanners te verdedigen; als dan in die weken de beloofde duizend
moderne Amerikaanse jagers en grote aantallen moderne Amerikaanse
bommenwerpers plus nog de twee hem toegezegde Australische divisies
op Java zouden arriveren, zou het, zo vertrouwde hij, mogelijk zijn, Java
tot een hecht bastion te maken. Het stelde hem diep teleur dat de
Japanners al op 3I januari alle verdedigers van Malakka gedwongen
hadden, zich op het eiland Singapore terug te trekken. Na zijn eerste twee
bezoeken was hij er nog tweemaal geweest voor overleg met Percival
- hij had er toen geconstateerd dat aan de versterking van het eiland nog
veel ontbrak.

Op 8 februari (in de nacht van de 8ste op de çde zouden de Japanners
op het eiland Singapore landen) had Wavell in zijn hoofdkwartier te
Lembang een stafbespreking met zijn plaatsvervanger, de Amerikaan
Brett, en met de bevelhebbers van de zee-, land- en luchtstrijdkrachten
van Abda-Command: de Amerikaan Hart, de Nederlander ter Poorten en
de Engelsman Peirse; ook Peirse's plaatsvervanger (en voorganger), de
Amerikaan Brereton, nam er aan deel. Gezien het langzame tempo waarin
de moderne Amerikaanse jagers en bommenwerpers gearriveerd waren
en gezien ook het feit dat de Japanners sinds vijf dagen in staat waren
gebleken, de vliegvelden op Java te teisteren, was Brereton tot de
conclusie gekomen dat Abda-Command na een week of zes geen enkele
bommenwerper meer in de lucht zou kunnen brengen; hij hield het voor
onmogelijk, 'the Malay Barrier' te verdedigen zonder lange-afstands-
bommenwerpers, en zei dat hij er toe neigde, het War Department in
Wäshingtorr voor te stellen om wat er nog van zijn bommenwerpers
restte, hetzij naar Australië, hetzij naar Birma terug te trekken. 'I was',
noteerde Brereton, 'criticized by General Brett for u/hat appeared to them to be
a somewhat unwarranted and pessimistic attitude' - Peirse daarentegen was


