
'ABDA-COMMAND'

het met hem eens. Wavell verzocht Brereton en Peirse, los van elkaar
hun inzichten op schrift te stellen. De twee stukken waarin dezelfde
teleurstellende conclusie werd bereikt, lagen daags daarna, 9 februari, in
een nieuwe stafbespreking ter tafel. 'Our two documents', aldus Brereton,
'produced a very disturbing effect and depressed the Commander-in-Chief. Ge-
neral Wavell was extremely short with both of us.' 1

Vier dagen later, 13 februari, ging Wavell, die op de rode zijn vijfde
bezoek aan Singapore had gebracht (en er, gelijk vermeld, een lelijke val
had gemaakt), beseffen dat zijn strategische conceptie in duigen lag. Wat
nu te doen met de twee infanterie-divisies van het Ist Australian Corps
die voor Indië bestemd waren? Eind januari was de bevelhebber van dat
Corps, generaal Lavarack, op Java aangekomen en het hoofd van zijn
Intelligence had, zoals eerder vermeld, op 2 februari voorspeld dat Java
begin maart geïsoleerd zou zijn, en berekend dat de Australische 7de
divisie, de eerste van de twee die zouden aankomen, op zijn vroegst
midden maart in staat zou zijn Indië te helpen verdedigen - Lavarack
had er uit geconcludeerd dat het zinloos was, de convooien die de twee
divisies aan boord hadden, te laten doorvaren naar Indië waar de Austra-
liërs (daartoe was inmiddels besloten) op Sumatra en Java zouden worden
ingezet. In die geest sprak Lavarack op de stafconferentie van de I jde die
plaatsvond aan Wavells bed. Lavaracks bezwaren, noteerde Brereton,

'were thoroughly sound and based on his belief that if the Corps were landed in java or
Sumatra it would be difficult if not impossible to evacuate it in the event that Singapore
fell. While. the conference was in progress news was received that Singapore was expected
to fall within 24 hours. With the fall of Singapore, Sumatra could not be far behind.
When Sumatra goes, java goes toO.'2

Ook na deze conferentie was Wavell nog niet bereid, de Combined
Chiefs of Staff voor te stellen, de twee Australische divisies een andere
bestemming te geven. Hij besefte ten volle dat die wijziging een ver-
pletterend effect zou hebben op alle Nederlanders die ingelicht zouden
moeten worden - Nederlanders die hij had leren waarderen als trouwe
en toegewijde bondgenoten. Op de r jde beperkte hij zich er toe, de
Combined Chiefs of Staff een waarschuwing te zenden, in zijn telegram
opmerkend dat het wijzigen van de bestemming van de twee Australische
divisies, d.w.z. het prijsgeven van Sumatra en Java, voordelen zou bieden
'from purely strategic aspects', maar' obviously the most serious moral and political
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