‘ABDA-COMMAND’

De tweede helft van zijn telegram luidde:

‘Tk wijs er nog op:

a. Verwachtbaar dat bij zware luchtbombardementen inheems personeel ha-
vens, Marine-etablissement en dergelijke grotendeels duurzaam wegblijft, het-
geen bijzonder ernstig genoemd kan worden . ..

b. Uitrusting Javaleger nog steeds onbevredigend door niet-uitvoeren bestel-
lingen.

¢. Ondervinding met inheemse troepen op Borneo en Celebes bepaald teleur-
stellend, hopelijk op Java voor moreel gunstiger omstandigheden maar niettemin
hier bedenkelijke factor.

Mede wegens b en ¢ van uitnemend gewicht twee Australische divisies . . .
inderdaad komen ... In Australié zelf slechts onvolledig geoefende eenheden.
Daarom en gezien stemming in Australi€, hetwelk door nadering Japan in buurt
Nieuw-Guinea verschrikt!, waarschuwt Wavell voor mogelijkheid, dat beide
divisies alsnog niet naar hier maar Australiéwaarts gezonden worden. Wavell wil
in deze niet naar buiten genoemd worden maar ik acht nuttig u in Pacifi-Raad
oog in zeil [houdt]. Ik overtuigd [dat] Wavell, ofschoon andere opvatting begrij-
pelijk achtend, zending naar hier zoveel doenlijk zal bevorderen.’

Dat laatste zag van Starkenborgh verkeerd: het stond op die 15de voor
Wavell vrijwel vast dat de resterende Australiérs naar elders gezonden
moesten worden ‘en dus’, aldus in ’46 ter Poorten, ‘Nederlands-Indié te
abandonneren, een beslissing welke, hoe verschrikkelijk ook voor ons,
ik om strategische redenen moest billijken. Het had geen zin meer om
troepen en materieel in een verloren zaak te steken.’?

Daags na zijn gesprek met van Starkenborgh, 16 februari, zond Wavell
een lang telegram aan Churchill in Londen en de Combined Chiefs of Staff
in Washington.®> Hij wees er op hoe zwak de bondgenootschappelijke
zee- en luchtstrijdkrachten waren en dat het de Japanners zonder twijfel
mogelijk zou zijn, binnen twee weken op Java te landen. Java nu was,
aldus Wavell, van beperkte strategische betekenis voor de voortzetting
van de oorlog tegen Japan. ‘As an air base’, seinde hij,

‘Java is of value to support naval operations in China Sea and recapture Borneo, Celebes
and eventually the Philippines, but ultimate air action against Japan and Japanese lines of
communication must come through Burma and China. Loss of Java would not directly
affect the issue of events in the Philippines, but it deprives us of one line of counteroffensive

' De Japanners waren op 23 januari in Rabaul in de Bismarck-archipel geland.
2 H. ter Poorten: ‘Verslag omtrent mijn beleid.als legercommandant’, p. 8. * Tekst
in Wigmore: The Japanese Thrust, p. 446.
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