WAVELLS TELEGRAM VAN 16 FEBRUARI ’42

against Japan. To sum op, Burma and Australia are absolutely vital for war against Japan.
Loss of Java, though severe blow from every point of view, would not be fatal. Efforts
should not therefore be made to reinforce Java which might compromise defence of Burma
and Australia. Immediate problem is destination of Australian Corps. If there seemed good
chance of establishing Corps in island and fighting Japanese on favourable terms, I would
unhesitatingly recommend risk should be taken . . . In present instance I must recommend
that I consider risk unjustifiable from tactical and strategical point of view. I fully recognize
political considerations involved. If Australian Corps is diverted I recommend that at least
one division should go Burma and both if they can be administratively received and
maintained . . . It is only theatre in which offensive operations against Japan possible in
near future. It should be possible for American troops to provide reinforcement of Australia
if required’

Hoe werd in Londen, hoe in Washington op Wavells voorstel gerea-
geerd?!

Dat beschrijvend willen wij er om te beginnen op wijzen datals gevolg
van de protesten die de regeringen van Nederland en van Australié
hadden ingediend tegen de regeling die oorspronkelijk voor het geven
van directieven aan Wavell was getroffen (zij zouden uitgaan van de
Combined Chiefs of Staff die louter aan Roosevelt en Churchill onderge-
schikt waren), in Londen was bereikt dat de (eerder door ons al genoem-
de) Pacific War Council was opgericht waarin Engeland vertegenwoordigd
was door Churchill, de Deputy Prime Minister Clement Attlee, Eden en
de Engelse Chiefs of Staff, Brits-Indié en Birma door de minister voor
Brits-Indig, Leopold Amery, Australié en Nieuw-Zeeland door hun High
Commissioners, Nederland door Gerbrandy en Michiels; die Pacific War
Council was op 10 februari voor het eerst bijeengekomen. In Washington
was minder bereikt: daar was, toen Wavells telegram er binnenkwam,
de situatie deze dat van Kleffens bij Roosevelt gedaan had gekregen dat
Nederland een onderkomen zou krijgen in de bureaus van de Combined
Chiefs of Staff en dat Nederlandse vertegenwoordigers zouden worden
gehoord als dat college beslissingen moest nemen die op Nederlands-
Indié betrekking hadden.

In de avond van 16 februari kwamen in Londen de Engelse Chiefs of

! In het hier volgende zijn enkele passages overgenomen uit de paragraaf ‘Abda-
Command’ van hoofdstuk s, deel 9.
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