
'ABDA-COMMAND'

afwikkeling van de verdediging van java zou kunnen noemen, een nieuw
directief gezonden moest worden. Dat werden er twee (die in elkaars
verlengde lagen), een d.d. 20 februari van de Engelse Chiefs of Staff, een
d.d. 22 februari van de Combined Chiefs of Staff. Nog voordat Wavell de
eerste van die twee gedecodeerd voor zich had liggen, hadden hem als
opperbevelhebber van Abda-Command nieuwe slagen getroffen: op een-
en-dezelfde dag, 19 februari, hadden de japanners Darwin zwaar gebom-
bardeerd, hadden zij het vliegveld van Bali in handen gekregen en waren
zij geland op Timor.

*

Darwin werd op 19 februari tweemaal aangevallen: eerst door bijna 200

bommenwerpers, duikbommenwerpers en jagers die op vier van de zes
vliegkampschepen opgestegen waren die eerder Pearl Harbor hadden
geteisterd, vervolgens door 54 bommenwerpers van Kendari en Ambon.

Door de eerste aanval, in het begin van de ochtend uitgevoerd, werden
alle inwoners en militairen die zich in Darwin bevonden, volledig
verrast: terwijl de sirenes voor het luchtalarm pas begonnen waren te
loeien, vielen al de eerste japanse bommen. Drie schepen die gelost
werden aan eert van de twee pieren: een tanker, een troepenschip met
ammunitie aan boord en een vrachtschip met dieptebommen, gingen in
één gigantische explosie de lucht in; van de pier bleef niets over. Verder
werden in die eerste aanval nog een Amerikaanse torpedobootjager, vijf
schepen en drie Catalina's tot zinken gebracht. Andere japanse toestellen
vielen de haveninstallaties en pakhuizen aan. Vervolgens scheerden de
jagers laag over de straten, allen rnitraillerend die er zich nog vertoonden.
Er vielen meer dan tweehonderd doden en meer dan driehonderd ge-
wonden. Een panische vlucht begon: wie een auto kon vinden, verliet
de getroffen plaats, wie er geen vond, holde weg. De paniek stak ook het
Australische overheidspersoneel en een groot deel van het Australische
garnizoen aan.

Aan het einde van die ochtend vond de tweede aanval plaats: de
bommenwerpers van Kendari en Ambon legden nu alle gebouwen van
het vliegveld van Darwin in puin; wat er nog aan toestellen stond, werd
vernietigd.

De dubbele aanval betekende dat Darwin voorlopig niet meer bruik-
baar was als verbindingsschakel tussen Australië en java. Erger nog: hij
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