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deed een golf van angst over heel Australié spoelen, waarna de Austra-
lische regering alleen nog maar bedacht was op de belangen van Austra-
li&’s verdediging, en hij versterkte bij Brereton de overtuiging dat het de
hoogste tijd werd om de Amerikaanse zware bommenwerpers van Java
terug te trekken.

Aanvankelijk waren de Japanners niet van plan op Bali te landen; dat zij
daar toch toe besloten, was gevolg van twee omstandigheden: het vlieg-
veld bij Bandjermasin was wegens zware regens vaak onbruikbaar en aan
de zuidkust van Bali, waar het minder regent dan op Borneo, bevond
zich een goed vliegveld. Derhalve verlieten op 18 februari twee Japanse
transportschepen Makassar met een detachement van de 48ste infanterie-
divisie aan boord, zulks onder de directe dekking van vier torpedoboot-
jagers. Dekking op afstand werd geboden door een Japanse kruiser en
drie andere torpedobootjagers.

Die laatstbedoelde schepen die een eindweegs benoorden Bali bleven
kruisen, werden niet verkend, maar de twee transportschepen en de hen
begeleidende vier jagers wel: eerst in de ochtend, vervolgens in de
middag van de 18de. Het tweede verkenningsbericht hield evenwel in
dat de transportschepen niet door vier torpedobootjagers maar door vier
kruisers werden vergezeld.

Mogelijkheden om het convooi tijdig te onderscheppen waren er niet
— dicht bij het vliegveld van Bali werden ca. tweeduizend Japanse
militairen op de avond van de 18de aan land gezet.

Er bevonden zich op Bali geen detachementen van het Knil; de
verdediging van het eiland was toevertrouwd aan een inheems hulpkorps
waarin onder toezicht van enkele Europese officieren ca. negenhonderd
minderen waren samengebracht. Het korps diende een Japanse landing
af te slaan en moest, als dat mislukte, in elk geval de vernieling van het
vliegveld dekken en vervolgens tot de guerrilla overgaan. Van die opzet
kwam niets terecht. In de nacht van 16 op 17 februari stak een groot deel
van de Europeanen eigenmachtig naar Java over, onder hen de leden van
het vernielingskorps die nog maar een klein deel van de hun toegezegde
explosieven hadden ontvangen, en toen zich vervolgens in de ochtend
van de 19de alom het bericht verspreidde dat de Japanners waren geland,
deserteerden van het inheemse hulpkorps zo velen dat de Knil-officieren
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