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zwaardere verliezen hadden toegebracht dan zij zelf hadden geleden:
volgens de communiqué’s (die er ver naast waren) zou één transportschip
tot zinken zijn gebracht, zou één kruiser in de lucht gevlogen zijnen
zouden twee kruisers (wellicht evenwel slechts één) en twee torpedo-
bootjagers zwaar zijn beschadigd. Terwijl men, met kruisers tegen tor-
pedobootjagers agerend, in werkelijkheid een nederlaag had geleden,
meende men een overwinning te hebben behaald; Doorman zelf sprak
in een brief van ‘een goed succes dat wij in vereniging met onze
USA-vrienden boekten.’! Het vermeende succes kwam de geest op de
eenheden van de Combined Striking Force ten goede en Helfrich zag het
als een overtuigend bewijs dat, als de omstandigheden gunstig waren, de
bondgenoten het ter zee heel wel tegen de Japanners konden opnemen.

Op 19 februari, de dag waarop Doormans eenheden zich gereed maakten
voor hun runs langs Bali, werd een Japanse strijdmacht van ruim vier-
duizend man op Nederlands-Timor ontscheept en landden er bovendien
ca. vierhonderdvijftig Japanse parachutisten.

Er lagen op Timor drie vliegvelden: één (zie kaart XVI) even ten
westen van Dilly, de hoofdplaats van Portugees-Timor, één even ten
oosten van Koepang, de hoofdplaats van Nederlands-Timor, en tenslotte
aan de noordkust op het Nederlandse deel van het eiland een derde,
kleiner veld bij Atamboea. Naar Atamboea liep van Koepang uit een weg
die met auto’s berijdbaar was; zulk een weg was van Dilly uit niet
voltooid. De afstanden waren groot: hemelsbreed liggen Koepang en
Dilly ca. 300 km uit elkaar. Te verwachten viel dat de Japanners zich met
twee aparte landingen van de vliegvelden bij de hoofdplaatsen zouden
trachten meester te maken.

De verdedigers van het eiland: Nederlanders en Australiérs (dezen
hadden, gelijk eerder vermeld, midden december samen Portugees-
Timor bezet), waren in drie groepen verdeeld. Bij Dilly bevonden zich
onder commando van luitenant-kolonel N. L W. van Straten, ruim
zeshonderd man van het Knil, onder wie ruim vijfhonderd inheemse
militairen, en een compagnie voor de guerrillastrijd opgeleide Australiérs
onder commando van Lieutenant-Colonel W. Leggatt; bij het vliegveld
van Atamboea lagen honderdtwintig Knil-militairen onder bevel van
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