‘ABDA-COMMAND’

had toen het vuur laten openen op enkele Japanse schepen) door scheeps-
geschut was getroffen. De overste zelf verliet met zijn staf zo haastig zijn
hoofdkwartier dat hij er, aldus later het hoofd van zijn militair hospitaal,
‘alle voorraden, alle munitie, alle papieren, zijn spionnenberichten en
dagboek, al het geld, zijn sabel, alle urgentie-medicijnen, de radio en de
onvernielde telefoon’ achterliet.' Volgens het hoofd van zijn militair
hospitaal nam hij ook geen contact meer op met de militairen die Dilly
moesten verdedigen; zulks droeg er toe bij dat, voorzover zij dat niet al
hadden gedaan, de meesten van de ruim vijfthonderd inheemsen onder
die militairen hun wapens wegwierpen, inheemse kleding aandeden die
zij tevoren hadden aangeschaft, en onder de Timorese bevolking ver-
dwenen.

Met ca. honderdvijftig man, goeddeels Europeanen, kwam van Straten
op 27 februari na een moeilijke tocht in Atamboea aan. Daar bevonden
zich toen ook kapitein van Swieten en Brigadier-General Veale — de
Australische generaal bleek ca. tachtig Australiérs bij zich te hebben. Er
zouden zich dus nu in totaal, van Swietens honderdtwintig man meege-
teld, ca. drichonderdvijftig man in Atamboea bevonden moeten hebben
maar toen daags na van Stratens komst, op grond van een bericht dat de
Japanners via de weg naderden, besloten werd, zich in kleine groepjes
te verspreiden, waarvan de Australische op Portugees-, de Nederlandse
op Nederlands-Timor zouden ageren, waren er nog maar tweehonderd-
zestig man aanwezig.

Wij komen op hun pogingen de Japanners afbreuk te doen, in het
volgende deel (deel 11 b) terug. Hier willen wij volstaan met te vermel-
den dat de Japanners zich tenslotte genoopt zagen, een gehele infanterie-
divisie tegen de guerrillastrijders in te zetten, dat van Straten en Veale
eind mei 42 door een Catalina-vliegboot werden opgehaald en dat alle
overige Nederlandse en Australische militairen alsmede een aantal zich
bij hen bevindende Portugese burgers in december 42 en in januari en
februari '43 met oorlogsbodems naar Australié werden gebracht.

Dat Bali en Timor aan de Japanners in handen waren gevalien, onder-
streepte de juistheid van Wavells visie: Java werd in toenemende mate

' P. Bloemsma: ‘Verslag’ (30 mrt. 1946), p. 4 (1C, 47311).
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