
INSTRUCTIES UIT LONDEN EN WASHINGTON

geïsoleerd en grote Japanse landingen zouden er niet lang op zich laten
wachten. Zijn plaatsvervanger Brett had zich op de t Sde en de rode in
een verkenningstoestellangs Java's lange noordkust laten vliegen en had
er geconstateerd dat er tal van onverdedigde punten waren waar de
Japanners tot die landingen konden overgaan; 'het had geen zin meer',
zo haalden wij ter Poorten al aan, 'om troepen en materiaal in een
verloren zaak te steken.' Dat was één ding; een tweede was, welk beleid
gevoerd moest worden ten aanzien van de troepen en het materiaal die
zich in Indië bevonden op die 18de februari waarop Wavells advies, geen
troepen meer naar Java te zenden, door de Combined Chiefs of Staff was
aanvaard. Trouwens, wat moest nadien met Abda-Command, wat met
Wavell-zelf geschieden?

Op 20 februari deden de Britse Chiefs of Staff Wavell weten dat elke
dag die men op de Japanners kon winnen, van grote betekenis was en
dat Java derhalve, aldus hun telegram, 'with the utmost resolution' moest
worden verdedigd 'by all the combattant troops for whom arms are available.' 1

Twee dagen later, 22 februari, lieten de Combined Chiefs of Staff hier een
meer gedetailleerde instructie op volgen:

'All men of fighting units for whom there are arms must continue to fight without
thought of evacuation, but air forces which can more usefully operate in battle from bases
outside Java and all air personnel for whom there are no aircraft and such troops, particularly
technicians, as cannot contribute to defence of Java should be withdrawn. With respëct to
personnel who cannot contribute to defence, general policy should be to withdraw U.S. and
Australian personnel to Australia.' 2

Inmiddels had Wavell er zorg voor gedragen datvan Starkenborgh
nauwkeurig was ingelicht hoe de situatie zich had ontwikkeld - hij had
daartoe op de zoste zijn chef-staf Pownall naar Batavia gezonden. 'I told
him' (d.w.z. van Starkenborgh), noteerde Pownall in zijn dagboek,

'that the Chief, after talking to ter Poorten and Helfrich and much thought of his own,
had come to the conclusion that the chance of the successful defence ofJava was very small
and that he had so reported home. A considerable enemy attack could be landed within ten
days or a fortnight. There was really no possibility of the Australians arriving in time to
be of use.
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