
'ABDA-COMMAND'

'over de eerste oorlogsvluchten waarbij ze de grootste moeite hebben gehad om
hun eigen vliegtuigen te herkennen ... , over de koude welke men, gestoken in
een dun tropenuniform met korte mouwen, lijdt op grote hoogte, in onverwarm-
de cockpits. Ze vertellen over de geringe kansen van hun trage. Glenn's met
onbeschermde benzinetanks tegen de supersnelle Zero's, over hun mitrailleurs
welke ze op grote hoogte niet kunnen gebruiken omdat de toegepaste vetsoort
bij de daar heersende temperatuur te hard wordt; over de hel bij Miri, Kuching
en vooral Tarakan.' 1

Verscheidene toestellen gingen bij de bedoelde acties verloren en
bovendien werden er eind januari 9 die naar Samarinda II onderweg
waren, op het vliegveld van Bandjermasin waar zij een tussenlanding
hadden gemaakt, door de Japanners in brand geschoten. Er was van de
aanvang van de strijd af van de bemanningen der Glenn Martins buiten-
sporig veel gevergd maar hoe moedig hun inzet ook was, het tempo van
de Japanse operaties werd er nauwelijks door vertraagd. Daar ging een
deprimerende invloed van uit.

Begin februari waren alle bommenwerpers van de Militaire Luchtvaart
weer op Java gestationeerd; hun aantal was toen tot 36 gereduceerd. Na
het Japanse luchtoffensief waarbij vooralook de vliegvelden op het
eiland doelwit waren geweest, waren er nog maar r6 over, van welke
slechts 8 onmiddellijk konden worden ingezet. Dat was bitter weinig.

*

Ook de bemanningen van de Amerikaanse B-17's die begin januari hun
eerste vliegvelden op Java in gebruik hadden genomen, hadden het zwaar
te verduren gekregen. Zij hadden een groot vertrouwen in hun geavan-
ceerde richttoestellen maar in de praktijk bleek dat zij toch maar heel
zelden betrekkelijk kleine, belangrijke doelen zoals schepen konden
raken - daarvoor opereerden zij in te geringe aantallen. Bovendien waren
de afstanden die zij moesten afleggen, groot en bleek het ook als gevolg
van de immense wolkenformaties en de zware regens vaak moeilijk de
opgegeven doelen te vinden - bijna de helft van alle injanuari en februari
uitgezonden toestellen slaagde daar niet in. Voorts liep het vliegbedrijf
stroef: de B-IJ'S hadden te weinig nieuwe onderdelen bij zich en althans

1 G. J. Hagens: De Knilm vloog door ... , p. 55-56.


