
DE NEDERLANDSE EN AMERIKAANSE BOMMENWERPERS

in januari te weinig technici - het gevolg was dat toestellen die gerepa-
reerd moesten worden, naar Zuid-Australië moesten vliegen (5000 ki-
lometer heen, 5 000 kilometer terug) om daar te worden hersteld. Rust
kregen de bemanningen nauwelijks en als zij opereerden tegen doelen
die de Japanners met hun Zero-jagers verdedigden, leden zij zware
verliezen doordat het type B-17 dat zij. gebruikten, niet voldoende
afweerkracht had tegen frontale aanvallen en de benzinetanks gemakke-
lijk in brand konden worden geschoten.

Uit de inzet van het Japanse luchtoffensief op de vliegvelden van Java
vloeiden nieuwe moeilijkheden voort: er werden zoveel bommenwer-
pers op de vèlde~ vernietigd dat Brereton gelastte dat toestellen die geen
operationele opdrachten uitvoerden, overdag boven de Indische Oceaan
moesten kruisen om pas tegen het invallen van de duisternis naar hun
vliegvelden terug te keren; saaie vluchten waren het en zij leverden niets
op.

Op 8 februari werd getracht het zo gevaarlijke vliegveld Kendari te
bombarderen - negen B-17'S stegen op, zes werden door Japanse jagers
neergeschoten, de resterende drie konden niet tot Kendari doordringen.
Er bleef onder deze omstandigheden van het moreel van de Amerikanen
niet veelover: zij hadden het gevoel, ingezet te worden in verhoudingen
waarbij ieder voor zich kon uitrekenen hoe lang het nog zou duren voor.
hij neergeschoten zou worden - verhoudingen bovendien waarin men
de vijand nauwelijks schade berokkende. Eén eskadercommandant was
er die in ruim drie weken acht missies had moeten ondernemen en op
zeven van die acht zijn doelwit had kunnen vinden :_ toen juist deze
bekwame officier op de avond van 12 februari zelfmoord pleegde, had
zulks, aldus Edmonds, op alle bemanningen van de Amerikaanse bom-
menwerpers 'ti profoundly depressing effect' '; het kwam tot gevallen van
dienstweigering.

Brereton ging er meer en meer toe overhellen, Washington om verlof
te vragen zijn bommenwerpers van Java terug te trekken naar Australië.
Op de ochtend van de rSde sprak hij met de chef van de medische dienst
der Amerikaanse squadrons. Hij noteerde:

'His confidential report on conditions in the Bomber Command was very discouraging.
'Combat replacement crews did not exist. Reinforcing aircraft? contained only skeleton
navigating crews. Fatigue and combat weariness had worn the men to the last ounce of

I Walter D. Edmonds: They fought with what they had, p. 33. 2 D.w.z. de toestellen'
die via de lange route dwars over Afrika arriveerden.


