‘ABDA-COMMAND’

resistance. Pilots returned from attacks crying with rage and frustration when a crewmember
was killed or when weather or mechanical failures prevented successful completion of the
mission.’!

Brereton had genoeg gehoord. Daags daarna, 19 februari, verzocht hij
generaal Marshall hem nieuwe instructies te sturen. Ook bracht hij
dezelfde dag zijn voorstel, de Amerikaanse bommenwerpers van Java
terug te trekken, op een stafconferentie bij Wavell ter tafel. Wavells
plaatsvervanger Brett en het hoofd van de luchtmacht-afdeling van Abda-
Command, Peirse, waren het volledig met hem eens, maar Wavell niet;
deze vroeg Brereton, acht-en-veertig uur te wachten — in die tijd zou hij

de Combined Chiefs of Staff om een beslissing vragen.

Het gebied van Abda-Command was inmiddels in drie fragmenten uiteen-
gevallen: Birma, Java (en Midden- en Noord-Sumatra) en Noord-
Australié¢ — had het nog zin, de bevelsorganisatie in stand te houden?
Hoewel Birma nu aan Wavells bevelsbevoegdheid was onttrokken
(21 februari), meenden de Britse Chiefs of Staff van wel: hun voorstel
was, Abda-Command naar Fremantle in West-Australi& te verplaatsen, en
hun Amerikaanse collega’s gingen met die verplaatsing accoord. Wavell
zelf evenwel had, daargelaten wat met Abda-Command gebeuren zou,
grote weerstand om Java te verlaten. ‘I hate the ided’, seinde hij op
21 februari aan Churchill, ‘of leaving these stout-hearted Dutchmen’?; het
offer dat hij wilde brengen, werd door Churchill en de Combined Chiefs
of Staff zinloos geacht: hij kreeg de volgende dag, 22 februari, instructie,
naar Brits-Indié terug te keren waar hij opnieuw als Commander-in-Chief
India zou gaan fungeren. '

Diezelfde avond nam hij samen met Brett afscheid van van Starken-
borgh die in de voorafgaande nacht uit Batavia was weggereden en, zoals
wij al in hoofdstuk 1 vermeldden, in Bandoeng zijn intrek had genomen
in de villa van het Chinese Volksraadslid Kan. Wavell liet van Starken-
borgh de instructies lezen die hij van de Combined Chiefs of Staff had

' The Brereton Diaries, p. 94. 2 Telegram, 21 februari 1942, van Wavell aan Churchill
in John Connell: Wavell, p. 195.
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