WAVELL VERLAAT JAVA

ontvangen; hij ‘vond het’, vertelde van Starkenborgh later aan de
Enquétecommissie,

‘hoogst pijnlijk, op het ogenblik van het gevaar weg te gaan. Hij vertelde mij dat
dit vertrek hem verschrikkelijk speet, dat hij zich geen illusies maakte over het
verloop van zaken, maar dat hij de strijd gaarne met ons tot het einde had willen
strijden. Ik heb hem geantwoord te begrijpen dat hij niet anders doen kon dan
zijn orders naleven.’!

“The discussion’, aldus Wavells biograaf John Connell,

‘was dignified, frank and painful. The Governor-General was as steadfast in his courage
as he was impeccable in his manners. He suggested quite simply that his Dutch officers in
Java, naval, air and military, should reassume, for the defence of the island, the responsi-
bilities and the commands they had held before the arrival of Abda’? —

van Starkenborgh was het dus die voorstelde, Abda-Command eenvoudig
op te heffen. Wavell nam dat voorstel over, de Combined Chiefs of Staff
keurden het goed en Wavell bepaalde vervolgens dat Abda-Command op
24 februari om twaalf uur s middags zou ophouden te functioneren. Wat
nog aan Britse, Australische en Amerikaanse strijdkrachten op en bij Java
was, zou geplaatst worden onder Nederlands opperbevel: ter zee onder
Helfrich, te land onder ter Poorten, in de lucht onder van Oyen. De
Amerikaanse en Brits-Australische strijdkrachten behielden overigens
eigen bevelhebbers: Glassford voor de Amerikaanse marine-eenheden,
de Australische Commodore J. A. Collins voor de Britse en Australische
(met boven zich de Britse Rear-Admiral Palliser als Senior British Naval
Officer), de Britse Major-General H. D. W. Sitwell voor de Britse en
Australische legereenheden en de Britse Air Vice-Marshal P. C. Maltby
voor de Britse luchtstrijdkrachten. De Amerikaanse landstrijdkrachten,
tw. de artilleristen die enkele vliegvelden op Oost-Java verdedigden,
werden onder Sitwell geplaatst en de Amerikaanse luchtstrijdkrachten
bleven op papier rechtstreeks onder van Oyen ressorteren — in Washing-
ton was overigens besloten dat Colonel Eubanks B-17's Java zouden
verlaten, en als uitvloeisel daarvan vloog Brett naar Australié en Brereton
naar Brits-Indi&.

! Getuige van Starkenborgh, Eng, dl. VIII ¢, p. 23. 2 John Connell: Wavell,
p- 196—97.
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