
'ABOA-COMMANO'

Wavell en de Britse Air Marshal Peirse verlieten op 25 februari Lem-
bang: zij zouden van een vliegveld bij Djokjakarta naar Ceylon worden
overgebracht. Peirse reed in de ochtend van de 25ste naar het vliegveld,
Wavell volgde 's middags in een splinternieuwe auto die het Knil-
hoofdkwartier voor hem had weten te vinden; toen de avond gevallen
was, gunde hij zich nog de tijd om niet ver van Djokjakarta in het
maanlicht een indrukwekkend Boeddha-beeld te bewonderen - om
negen uur was hij op het vliegveld waar een Amerikaanse bommenwer-
per stond te wachten.

Twee dagen lang werd het vroegere hoofdkwartier van Abda-Command
ontruimd: het Grand Hotel in Lembang en de gebouwen in Bandoeng
waar sommige afdelingen een plaats gevonden hadden. De hoge Ame-
rikaanse officieren die opdracht hadden Java te verlaten, zouden met
vliegtuigen naar Australië vertrekken, de Britse overgebracht worden naar
de Wijnkoopsbaai op Java's zuidwest-hoek (zie kaart XVIII op de pag.'s
1002-1003), vanwaar een uit Singapore afkomstige grote luxe-motorboot
hen naar Ceylon zou vervoeren. 'The retreat by motor-transport', aldus
Wavells Nederlandse verbindingsofficier,

'was prepared with painstaking precision, everybody's car and seat were assigned; never-
theless some undignified SCenes were noticeable, indicating an unmotivated panicstricken
frame of mind .

. . . Our Lembang Headquarters, once all occupants and workers had gone, displayed
a lost and dismal sight. The heartbeat of the entire Southwest Pacific Command, where all'
lines of communication and all sinews of a supreme command centered, had stopped and
. only four or five officers roamed around like ghosts. I was one of them. A chaos, so
bewildering, so confusing, that I wondered for a while what to do or where to begin. The
floors of the operation rooms, gangways and offices were covered with trunks and suitcases,
uniformparts, underwear and bits of paper, etc. Bedrooms were left as in a firepanic, cut
telephonelines and foodtins and bandnaskins were scattered everywhere."

Allen die op verantwoordelijke posten waren achterbleven, wisten na
de opheffing van Abda-Command dat zij zich tegen de Japanse overmacht
slechts met zwakke krachten zouden kunnen verweren en dat nauwelijks
versterkingen te verwachten waren: misschien de Hurricanes die zich aan
boord van de 'Indomitable' bevonden, misschien de P-40'S die met het
vrachtschip 'Seawitch' en het vliegtuigmoederschip 'Langley' onderweg
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