DE NEDERLANDERS BLIJVEN

waren personen van gemengde afkomst niet welkom. Van primair belang
was evenwel dat de meesten van de betrokkenen, althans totdat de
Japanners vlakbij waren, geen enkele behoefte hadden om weg te gaan.
De Indische Nederlanders waren in Indié geworteld en onder de Ne-
derlanders waren er velen voor wie Nederlands-Indié een grotere bete-
kenis had dan bijvoorbeeld Hongkong en Malakka voor de Engelsen:
dat waren kolonién waar men een positie had en een financiéle reserve
trachtte op te bouwen waarmee men naar Engeland zou terugkeren, maar
Nederlands-Indié was met name in de jaren 30 voor vele Nederlanders
een gebied geworden dat, zo leek het hun, bezig was zich tot een nieuw
en veelbelovend gemenebest te ontwikkelen — men voelde zich er mee
verbonden en sneed die band niet graag door.

Van deze algemene gezichtspunten werd in december en januari ietwat
afgeweken: in december werd er na het bombardement van Pontianak
toe overgegaan, de Europese vrouwen en kinderen uit Borneo te evacu-
eren (eerder was dat al gebeurd uit afgelegen gebieden in de Buitenge-
westen, met name uit die gebieden waar hevige strijd werd verwacht:
Tarakan, Balikpapan en de Minahassa) en in januari leidde het Japanse
dreigement dat dr. Colijn en kapitein Reinderhoff naar Balikpapan had-
den moeten overbrengen, er toe dat het gouvernement de BB-ambte-
naren in de Buitengewesten verlof gaf hun bestuursgebied te verlaten als
de hoofdplaats daarvan door de Japanners was bezet; het gouvernement
stelde toen voorts vast dat steeds getracht moest worden, de leden van
de Afvoer- en Vernielingscorpsen in veiligheid te brengen. Intussen
hadden geruchten omtrent de wandaden die de Japanners op Tarakan
bedreven zouden hebben (daar zouden zij zich aan Europese verpleegsters
vergrepen hebben), een veel algemener effect, vooral op Sumatra: vele
Europeanen zonden vandaar, gelijk reeds vermeld, hun vrouwen en
kinderen naar Java, menend dat dezen daar veilig zouden zijn.

Waren dit alles verplaatsingen binnen de archipel, er vonden ook
enkele verplaatsingen naar gebieden daarbuiten plaats die de strekking
hadden te voorkomen dat bepaalde goederen en personen in Japanse
handen zouden vallen, en te bevorderen dat buiten Indié een voortgezette
oorlogsinspanning mogelijk zou zijn.

In januari werd er mee begonnen de goudvoorraad van de circulatie-
bank, de Javase Bank, voorzover niet al buiten Indié gedeponeerd, naar
elders over te brengen. Goud ter waarde van ca. f 250 mln bevond zich
reeds in de Verenigde Staten — op Java lag nog een restvoorraad ter
waarde van ca. f 120 mln, gedeeltelijk bestaande uit het goud dat parti-
culieren in '40 hadden moeten inleveren. Die restvoorraad werd in
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