‘ABDA-COMMAND’

Verenigde Staten') verlieten op 21 februari per schip Tjilatjap, samen met
een aantal stafmedewerkers; sommigen dezer hadden hun gezinnen
meegenomen, waardoor, aldus een der loodsen te Tjilatjap, ‘de gevoelens
langs de waterkant nogal hoog opliepen.’?

Dan ging het gouvernement er toe over, aan alle schepen die men of
niet meer kon lossen of die voor de oorlogvoering niet strikt noodzake-
lijk waren, opdracht te geven de Indische wateren te verlaten. Dergelijke
opdrachten waren al eerder uitgegaan — zij hadden toen betrekking gehad
op schepen van de KPM. Dat sprak vanzelf: zij was het immers die de
interinsulaire verbindingen in de archipel onderhield en van die verbin-
dingen had men een groot deel moeten laten vervallen. In december
waren door de maatschappij geen verliezen geleden en evenmin waren
toen schepen van andere maatschappijen in de Indische wateren tot
zinken gebracht maar in januari was dat veranderd: Japanse onderzeebo-
ten waren toen actief geworden in de wateren in en bij de archipel en
Japanse bommenwerpers waren gaan opereren van de vliegvelden op
Malakka en van Kendari uit.

Het eerste schip dat verloren ging, was een vrij groot buitgemaakt
Duits schip dat beheerd werd door de Rotterdamse Lloyd. Het werd op
2 januari in de Javazee getorpedeerd. De overlevenden die zich in sloepen
trachtten te redden, werden gemitrailleerd en vervolgens werden die
sloepen door de onderzeeboot geramd; drie overlevenden, een Neder-
lander, een Chinees en een Javaan, die op de onderzeeboot wisten te
klimmen, werden in zee geworpen — die drie die, nadat de Japanner
verdwenen was, een ronddrijvende werkboot hadden weten te vinden,
waren de enigen die na vier of vijf dagen rondzwalken de vaste wal
konden bereiken. Nadat toen vervolgens nog een tanker in de Javazee
tot zinken was gebracht, vier KPM-schepen door torpedering verloren
waren gegaan (twee in de Javazee, twee in de Indische Oceaan®) en één

' Al eerder, nl. eind januari of begin februari, waren daarheen per schip in opdracht
van het gouvernement vertrokken schout-bij-nacht Stéve, wiens Koninklijk Instituut
voor de Marine gesloten was, en het inheemse districtshoofd Raden Abdoelkadir
Widjojoatmodjo, voorzitter van de Vereniging van ambtenaren bij de inlandse
bestuursdienst; Stéve zou een van de Nederlandse vertegenwoordigers worden bij
de Combined Chiefs of Staff te Washington, Abdoelkadir zou toegevoegd worden aan
de staf van het Netherlands Information Bureau te New York. 2 A. B. Droste: Tot betere
dagen, p. 134. > Aan de in een sloep ronddrijvende overlevenden van een der in de
Indische Oceaan getorpedeerde schepen werd aan het slot van een in het Engels
gevoerde dialoog met een Japanse marine-officier de vraag gesteld: ‘Do you have
roggebrood?’
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