
'ABOA-COMMANO'

op I maart, terwijl zij zich nog in of bij de Javazee bevonden, door
Japanse torpedobootjagers in brand geschoten; van de tanker was er
slechts één overlevende.' De zwaarste verliezen werden geleden bij de
ondergang van een schip van de KPM, de 'Rooseboom', dat op 26 februari
Tandjong Priok had verlaten; dit schip werd diep in de Indische Oceaan
in de nacht van 28 februari op I maart getorpedeerd en zonk in enkele
minuten weg. Men had toen slechts één reddingssloep kunnen vieren:
een boot die berekend was voor hoogstens veertig personen. Tachtig
kwamen er in terecht, ruim vijftig drenkelingen klampten zich er aan vast
- zij moesten de een na de ander loslaten. Van de tachtig waren er, toen
de boot na drie-en-een-halve week rondzwalken het eiland Nias bewes-
ten Sumatra bereikte, nog vier in leven: een Schotse- sergeant, twee
Javanen en een uit Singapore afkomstige Chinese vrouw; zij had daar
behoord tot een anti-Japanse groepering en werd, na haar redding, op
Nias door de Japanners terechtgesteld. Deze ene scheepsramp vergde
meer dan vijfhonderd mensenlevens."

Van wegzenden was ook sprake bij de schepen die opgepropt lagen in
de haven van Tjilatjap: op 27 februari een-en-veertig, van welke er toen
zeventien of gelost werden of, naar men hoopte, spoedig aan de beurt
zouden komen. De resterende kregen op die dag op één na (het motor-
schip 'janssens', voorraadschip van de marine, waarop wij nog terugko-
men) opdracht te vertrekken. Drie-en-twintig schepen, waaronder één
Engels schip, trachtten dus weg te komen; van hen zijn elf door de
Japanners in de Indische Oceaan tot zinken gebracht, hetgeen in totaal
(het precieze cijfer is niet bekend) minstens driehonderd mensenlevens
heeft gevergd.

1 De twee sloepen met overlevenden van de tanker werden eerst door de betreffende
torpedobootjager gesleept, maar toen het donker was geworden, werden zij onder
mitrailleurvuur genomen, vermoedelijk omdat, toen de Japanner was komen opda-
gen, getracht was de tanker tot zinken te brengen; één overlevende kon de werkboot
van de tanker bereiken en werd- door een andere Japanse torpedobootjager opgepikt
en als krijgsgevangene behandeld. 2 Over de inzittenden van de reddingssloep
schrijft Bezemer: 'Daar er geen hulp kwam opdagen, was men er spoedig ellendig aan
toe, gekweld door honger en nog meer door dorst en geteisterd door de felle zon.
De beste zowel als de slechtste menselijke eigenschappen openbaarden zich: bewon-
derenswaardige zelfbeheersing, altruïsme en heldendom naast treurige slapheid, puur
egoïsme en moordzucht ... Een gang van vijf personen trachtte alle andere inzittenden
te vermoorden om zo hun eigen kans op overleving te vergroten. Zij konden alle vijf
over boord worden gewerkt' - diegenen die tot dat laatste nog de kracht hadden,
stierven bijna allen in de dagen die volgden. ('De lotgevallen van onze koopvaardij
in Nederlands-Indië', p. I46-47)

906


