
VAN MaaK OP JAVA TERUG

beginjanuari, kort na zijn benoeming tot luitenant-gouverneur-generaal,
naar de Verenigde Staten vertrokken. Een KLM-vliegtuig had hem naar
Sydney in Australië gebracht; vandaar was hij met een voor de MLD
bestemde Catalina naar Honoloeloe gevlogen en vervolgens had hij een
plaats kunnen vinden in een Amerikaans verkeersvliegtuig naar San
Francisco. Op 13 januari was hij in Washington aangekomen en daar had
hij zich vier weken lang grote moeite gegeven om te bevorderen dat de
door Indië in de Verenigde Staten geplaatste militaire bestellingen sneller
werden uitgevoerd; ook had hij getracht de Amerikaanse autoriteiten tot
president Roosevelt toe te overtuigen van de noodzaak dat de bondge-
noten zoveel mogelijk versterkingen naar Indië zouden zenden. Vooral
met generaal Marshall, de chef van de Amerikaanse legerstaf, die hij ook
te zijnen huize had kunnen bezoeken, had hij nauwe banden aange-
knoopt. Er waren hem toezeggingen gedaan, maar dat de meeste van die
toezeggingen door de snelheid waarmee de Japanners oprukten, niet
verwezenlijkt konden worden, had hij niet beseft toen hij op 7 februari
Washington had verlaten. Drie dagen later arriveerde hij per trein in San
Diego (Californië) waar de Catalina die hem naar Honoloeloe had
gebracht, op hem lag te wachten. Pas op de rede, de dag waarop de
Japanners de vliegvelden op Bali en Timor in handen kregen, stapte hij
in Tjilatjap aan land; hij reisde snel naar Batavia door.

Terwijl hij naar Indië onderweg was, was het besluit gevallen dat geen
troepen meer naar Java gezonden zouden worden - het was van Star-
kenborgh die hem daaromtrent inlichtte. Hij begreep er niets van! 'Voor
hem', schreef van Starkenborgh later,

'viel de situatie, zoals zij zich openbaarde, moeilijk te verwerken. Hij kon haast
niet begrijpen dat de beloofde weermiddelen niet in zicht waren en de Japanse
overmacht overweldigend zou zijn. Hij sprak over herovering van Bali, menende
dat drieduizend man van ons leger van tachtigduizend voor dat doel zouden
kunnen worden afgezonderd. Dat het leger op Java zo talrijk was, had hij
opgemaakt uit gegevens die hij van de staf voor de reis naar Amerika had
meegekregen. Onze vechttroepen waren in werkelijkheid ongeveer vijftiendui-
zend man. Hij stootte zich ... aan een opmerking mijnerzijds dat een spoedig
einde, bijvoorbeeld van een tiental dagen, tot de mogelijkheden behoorde.
Generaal Wavell vond hij een defaitist, van wie wij ons moesten ontdoen.

Ik heb een gelegenheid gevonden, de heer van Mook er onder vier ogen op
te wijzen dat weliswaar zijn houding psychologisch verklaarbaar was, gezien de
schrille tegenstelling tussen de verwachtingen waarmee hij was teruggekomen
en de toestand die hij had aangetroffen, maar hij behoorde te bedenken dat zijn
optreden kwetsend was voor anderen, die met de bedoeling de best mogelijke
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