
'ABDA-COMMAND'

op til waren, zijn vrouwen kinderen alleen liet, maar van Starkenborgh
had die argumentatie afgewezen: slechts een deel van de Europeanen zou
Batavia verlaten en stond men hun toe hun gezin mee te nemen, dan
zou, vreesde hij, een komplete chaos ontstaan.

In de nacht van 21 op 22 februari nam hij zelf in Batavia afscheid van
zijn Vrouwen dochter. 'Het ontroerde mij', schreefhij later, 'en ik trachtte
Christine' (zijn vrouw)

'duidelijk te maken hoe ernstig het ogenblik was, haar zeggend dat het zeer wel
kon wezen dat wij elkaar niet weer zouden zien. De nederlaag was, naar men-
selijke berekening, onontkoombaar en niemand zou kunnen zeggen, wat ons
tijdens de strijd en de bezetting zou overkomen. Christine" zag de zaken niet zo
in, leefde nog in de hoop dat de landing zou worden afgeslagen en toonde ook
overigens het bewonderenswaardig vertrouwen in de toekomst dat haar steeds
gekenmerkt heeft ...

Bij het afscheid nemen van Christine schijn ik te hebben gezegd er erg tegenop
te zien, wanneer folteringen mijn deel zouden zijn."

In Bandoeng nam van Starkenborgh, die door Idenburg en de inten-
dant van de paleizen van de gouverneur-generaal vergezeld werd, gelijk
al vermeld, zijn intrek in de villa van Kan.

Eén dag later, 23 februari, sprak hij voor de radio." Een moeilijke
opgave! Met wat hij zei, mocht hij het moreel niet aantasten - eerder
moest hij trachten het te verhogen. Anderzijds wenste hij geen vals
optimisme te wekken.

Hij begon met mee te delen dat na Borneo, Celebes, de Molukken en
Zuid-Sumatra nu ook (en dat wisten zijn luisteraars nog niet) Bali
verloren was gegaan; hij zei ronduit dat het tijdstip naderde waarop de
Japanners op Java zouden landen; hij vervolgde:

'Wij weten dat Java's kustlijn lang is, de vijand ons van verscheidene zijden
bespringen kan en aanvullingen in onze uitrusting nog bijzonder welkom zouden
zijn, maar ook dat onze vloot het aggressief beginsel huldigt en op Java een
krachtig leger met een luchtmacht is. Gans anders dan in de Buitengewesten is
de gesteldheid hier. Een veelvoudige overmacht waarop de vijand blijkbaar zijn
systeem van aanval bouwt, zal door hem op Java heel wat moeilijker verkregen
worden. Het is sterkend te bedenken dat elke dag die verstrijkt, nieuwe en
gunstige ontwikkelingen met zich brengen kan.
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