
'DAT HET OOG DER WERELD OP ONS RUST'

... Zijn er dus redenen van feitelijke aard te over om ons tot het uiterste aan
te gorden teneinde elk voordeel te behalen dat bereikbaar is, daarnaast geldt
voorzeker de machtige zedelijke factor welke elke gemeenschap die eerbied voor
zichzelve heeft, gebiedt een overweldiger te bestrijden met al wat haar ter
beschikking staat.'

Dit was een aansporing, meer niet, om tot het uiterste weerstand te
bieden aan de invasiestrijdkrachten. Ook voor de toekomst zag hij dat
als wenselijk:

'Onze houding van thans bepaalt ons heden en de mogelijkheden die geboren
worden. Zij zalook aan een groot en lang verleden nog steviger rechtvaardiging
en nieuwe glans verlenen kunnen. Vergeet niet dat het oog der wereld op ons
rust.'

Hij eindigde aldus:

'Er zijn ogenblikken die zich onderscheiden van de gewone wiekslag van de
tijd; er zijn gebeurtenissen die duurzaam uitsteken in de rij van feiten welke
tezamen de keten der historie vormen. Voor zodanige ogenblikken en gebeur-
tenissen staan wij thans. Laat varen elke kleinheid des gemoeds! Waakt dat gij
niet beneden de maatstaf van de tijden zijt! Het is een zware strijd die ons te
wachten staat. Wij strijden hem met alle kracht die ons gegeven is. Godes zegen
sterke u en mij.'

Dit alles zeggend had hij zich onthouden van alle aanduiding, laat
staan voorspelling, dat de 'zware strijd' goed zou aflopen.

Hij wist hem verloren.
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