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Ineenstorting

De gecombineerde operatie welke de Japanners ter verovering van Java
wilden uitvoeren, was de grootste die zij tot dusver ondernomen hadden.
Gebruik makend van de gegevens welke de Japanse spionage had opge-
leverd, had generaal Imamoera, de opperbevelhebber van het Zestiende
Leger, besloten op vier punten op Java's lange noordkust te landen, drie
in het westen, één in het oosten. In het westen (zie de kaarten XVII en
XVIII op de pag.'s 1002-1003) zou de rechtstreeks uit Japan afkomstige
zde infanterie-divisie landen aan weerszijden van Merak en in de Ban-
tambaai en de Sjoji-brigade bij Eretan Wetan ten noordwesten van
Cheribon. De zde divisie diende zich in eerste instantie rneester te maken
van het regeringscentrum: Batavia en Buitenzorg, en door te stoten naar
het zuidoosten en de Sjoji-brigade moest het vliegveld Kalidjati vero-
veren, waar 'onmiddellijk Japanse bommenwerpers naar toe gevlogen
zouden worden, alsmede de brug bij Krawang over de brede Tjitaroem
welke in een later stadium, d.w.z. na de bezetting van Batavia, door delen
van de zde divisie gebruikt zou worden om naar Bandoeng op te rukken.
Op Oost-Java zou de 48ste infanterie-divisie (die welke op het schierei-
land Bataan uit het front was teruggenomen) ten oosten van Rembang
\
landen om zo snel mogelijk door te stoten enerzijds naar Soerabaja en
Malang, anderzijds naar Tjilatjap; gehoopt werd dat die 48ste divisie zou
kunnen voorkomen dat de niet ver van Rembang, nl. bij Tjepoe, gelegen
aardolie-installaties zouden worden vernield.

Voor de westelijke invasiemacht waren 55 transportschepen nodig
(Imamoera bevond zich aan boord van een van die schepen), voor de
oostelijke 38.

Het westelijk convooi werd eind januari bij Formosa gevormd en
kwam op 10 februari in de Baai van Camranh aan (zie kaart XII op de
pag.'s 738-739), het oostelijk convooi werd gevormd bij het eiland Luzon
in de Philippijnen en arriveerde op 13 februari in Jolo. De datum voor
de landingen op Java was toen vastgesteld op 26 februari, iets later dan
generaal Teraoetsji, de opperbevelhebber van de Nanjo-legergroep, aan-
vankelijk in de geest had - het uitstel was gevolg van het feit dat meer
tijd dan geraamd was nodig was geweest om enkele vliegvelden op
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